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ÖNSÖZ 


UFOloji, amaçlarını ve kişiliklerini, kendi elleriyle büyük ölçülerde tahrip etmiş dünya insanlığına, bu yitirilenlerin yeniden ve ışıl ışıl bilgi ve bilgeliklerde oluşturulmalarını sağlamak için en önemli bir konu ve bilimdir. 

Büyük halk kitlelerinin ve insanlığın üzerlerinde amansız otoriteler halinde saltanat süren bir kısım istismarcı kadrolar, her nekadar Uzaylılar ve UFO'lar gerçeklerini yadsıma- ya çalışıyorlarsa da, onların bu ard amaçlı ve ard tutumlu davranışlarma rağmen Uzaylılar, kendilerini, halklar ile bütünlestirecek şekillerde ve dostane bir ilişki içinde takdim etmektedirler insanlığa. 

Her ülkede varolan ve birbirinin genellikle benzerleri olan birer avuç küçük insanların tasarruf ve tasallutları altında іше еп ve insanlıktan çıkarılan insan kitleleri, Uzay-Шах Gerçeği'ni tanıdıkça, kendi üzerlerinde saltanat süren bu sahtekâr kadroların gerçek yüzlerini daha bir iyice görebildiklerinden, kuşkusuz sahte statükolar giderek anlamlarını yitirmek ve otoritelerinden olmak durumlarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. «O halde en iyisi bu türlü Gerçekler ile halkın ilişkisini kesmektir.» İşte bu husus, şimdiki devletlerin ve yönetmen kadroların genel tutumudur. Fakat bu tutumları ile, Uzaylılar Gerçeği'nin giderek daha da bir yaygınlasıp geniş kitlelere ve insanlığın ilgisine mâlolmasına da neden olmaktadırlar. 


GİRİŞ 


UFOloglarin, Parapsikologların ve Astrofizikçilerin, Moskova'da düzenlenen seminerlerde bir araya gelmeleri bir rastlantı değildir. İç uzayın da dış uzayın da araştırılmasının arkasında aynı dürtü yatmaktadır: Yaşamın derin sırlarını keşfetmek. Bu, Rus karakterinin temelinde yatan bir dürtüdür. Mistik Rusya ölmemiştir. Sadece, yavaşça, bu arayışı- nın kılıfını değiştirmektedir. Ortaya çıkan ihtiyaçlar sonucunda, dinden bilime doğru bir dönüş yapmıştır. Yeni ve rapsikoloji sonda araçlarını içeriye, varoluşun içsel yapısına doğru uzatır. UFOloji ve astronotik bilimi ise sonda araçlarını dışarıya, Sovyetler Birliği'nin bitmez tükenmez toprakları üzerindeki gökkubbenin parlak, siyah sonsuzluğuna doğru uzatır. Her üç bilimin de arkasında Rusya'nın huzursuz, kendi kendine eziyet eden yüzyılları yatar. 

Sovyetler, hem yerdeki telepatik güçler ile ortaya çıkmış hem de uzaya insanlar göndermişlerdir. Bu iki olguyu muhtemelen birleştirmişlerdir ya da birleştireceklerdir. Öte yandan diğer bir ihtimal de Sovyetler'in yıldızlarla bezenmiş, Prometheus'unkine benzer hediyelerle gelen Uzaylılar” dan bahseden bir tarihe sahip olmalarıdır. Bu iki ihtimal arasında UFO muamması yer alır. (Ref - 5) 


1. BÖLÜM 


SOVYETLER UFO TARİHİ VE LETAJUSHKIE TARELKİ 


Ruslar'ın da aynı Batılılar gibi, UFOloji konusunda kendi otoriteleri vardır. Bu kişilerin başında da Moskova Наvacılık Enstitüsü'nde Astronomi ve Yüksek Matematik Profesörü olan Dr. Felix Ziegel gelir, Dr. Felix Ziegel, dünya çapında, uluslararası bir UFO araştırmaları kuruluşu tesis etmeye çabalamaktadır. Bildiğimiz kadarıyla da Sovyetler’ de, sözle ifade etmeseler dahi, Dr. Ziegel'in bu düşüncesini paylaşan daha birçok bilim adamı vardır. Rusya'da UFOloji tümüyle bir tabu olmasa bile, bu konuya eğilmek isteyen kişilerin çok dikkatli hareket etmeleri gerekir. Önemli mevkilerdeki «anti-UFO» düşünceye sahip bilim adamlarının etkisi, bugün Amerika'daki bu tür etkilerden oldukça daha fazladir ve Sovyetler'deki bilimsel kuruluşların UFO'ları inceleyen kişilere yönelttikleri saldırılar çok daha şiddetli уе sert olmaktadır. 


a — Sovyetler Birliği'nde, UFO'lojik Yayımlar ve Haberler 


UFO'lar hakkında Sovyetler'de yayımlanan yazıların önemli bir özelliği de yazarların çoğunlukla, kendi o uçan daire gözlemlerini yorumlamak amacıyla, tarihi UFO vakaları ile (örneğin, 17. Yüzyıldaki Robozero vakası gibi) 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günümüzdeki Amerikan UFO gözlemlerini kullanmalaridir. 
UFO'larla ilgili Sovyet yayınlarının eğilimleri ne olursa olsun, şurası muhakkaktır ki, bunların adedi pek çok değildir. 
Rus Hava Kuvvetleri, Amerika'da 1947 yılından beri düzenlenen «Bluebook Projesi» (©) türünden herhangi bir kayıt tutmadığı için, Ruslar'ın, Amerikan Hava Kuvvetleri'nin arşivlerindeki dökümanlar ayarındaki resmi UFO dökümanları halka açık değildir. Rusya'da, Amerikan NICAP (National Investigation Committee for Aerial Phenomena) derneği gibi sadece UFO konusunu ele alan özel kuruluşlar aramak boşunadır, Bu tür kuruluşların olmayışı da UFO'larla ilgili hiçbir derginin bulunmadığı anlamına gelir. Rusya'nın günlük gazetelerinin yayımcıları UFO gözlemleriyle ilgili haberlere sürekli olarak gazetelerinde yer vermek adetinde değildirler ama, Pravda, ara sıra da olsa bazan 'Condon Komitesi'nin (**) çalışmaları hakkında «resmi kaynaklardan» kısa haberler vermiştir. 1967-1968 yıllarında ise Izvestia ile Komsomolskaia Pravda'nın yanısıra Sovetskaia Latvia gibi bazı yerel gazeteler, UFO gözlemlerinden bahseden haberler yayımladılar. Aynı yıllarda, Rusya içinde yayımlanan, Smena, Ogoniok, Tekhnika Molodieji ve Vokrug Sveta gibi haftalık ve aylık dergilerde çeşitli Rus ve Amerikan yazarlarının UFO konusuna eğilen makaleleri çıktı. Dr. Ziegel'in, Rusya dışında da çok iyi tanınan Sputnik dergisinin Aralık 1967 sa- 


(Ж) Project Bluebook için bkz. : Bilim Araştırma Merkezi. Ufoloji : Dünya-dışı Zeki Varlıklar Bilimi, İstanbul, Bilim Araştırma Merkezi Yayınevi, 1977, s. 37-46. 

(%%) Condon Committee: Colorado Üniversitesi'nin, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'yle sözleşmeli olarak, UFO'lar üzerine bilimsel bir araştırma yürütmek üzere Dr. Edward U. Condon'un Başkanlığında kurduğu komite. Komite raporu, 1969'da «New York, Bantam Books» tarafından yayımlanmıştır. 


yısında yayımlanan ve şimdi artık meşhur olan bir makalesinde ve New York Times gazetesinin kendisiyle yaptığı bir röportajda, uçan dairelerin gerçekte Rusya'da bile rapor edildikleri ve 'resmi' olarak UFO'lara önem verildiği açıklanıyordu. Moskova'nın bilimsel kitaplar yayımlayan yayınevi «Nauka» 1967 yılımda, çeşitli yazarların “ЕТІ (exraterrestrial intelligence): dünya-dışı zeki varlıklar ve dünya- dışı yaşam hakkındaki spekülatif yazılarını ihtiva eden önemii bir kitap yayımladı. Kitabın UFO'larla ilgili bölümünü de Dr. Ziegel yazmıştı. «Meskün Kozmos» adlı bu kitabın hazırlanışına genel derleyici olarak yön veren kişi, Bilimler Akademisi'nin İkinci Başkanı olan P. Konstantinov'du. 


b — Sovyetler'deki UFO Sansürü ve Nedenleri 


Rusya'nın 1960'lara kadar UFO'lar hakkında sesini çıkarmamış olmasının sebepleri vardır: 

Bir kere, İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra (Soğuk Savaş döneminde) bütün Sovyet otoriteleri UFO raporları- nın, yurt dışından da gelse, yurt içinde de ortaya çıksa, psikolojik savaş taktikleri ile bağıntılı olmaları gerektiğine hükmetmislerdi, Bu «esrarlı» ve heyecanlı rivayetlerin tek amaçlarının, muhtemelen, halk arasında huzursuzluk ve korku yaratmak olduğunu düşünüyorlardı. 

İkincisi ise - ki, birinci sebebin bir uzantısıdır - Rus otoritelerinin ellerinden, aynı Batıda'ki yandaşları gibi, bütün bu tür rivayetleri yalanlamak ve örtbas etmekten başka birşeyin gelmemesiydi. 

En nihayet, 1950'lerde Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte Doğulu ve Batılı bilim adamlarının arasında bir enformasyon değiş tokuşu başladı. Sovyet otoriteleri de bu vesileyle öğrendiler ki, UFO konusu aynı onlar için olduğu kadar Batılılar için de büyük bir sorun teşkil ediyordu. Batı'da az sayıda da olsa saygıdeğer bazı bilim adamlarının UFO ko. 
nusunu sadece ciddiye almakla kalmayıp üstelik bir de incelediklerini keşfedince oldukça şaşırmışlardı! 
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с — Moskova'daki, İki Önemli Kongre ve UFO'lar 


1960'larda Moskova'da iki önemli uluslararası kongre toplandı : 

1965 yılında gerçekleştirilen birinci kongre telekomünikasyon bilimi üzerineydi. Konge sırasında, dünyanın çevresinde dolanmakta olan, kimliği belirsiz üç adet uydunun tartışması yapıldı. 

Öte yandan, 12 Nisan 1965 günü, Çek askeri dergisi Periscope ile Sovyet Haber Ajansı Tass, tüm dünyaya, radyo astronomu Sholomitsky'nin Pegasus takımyıldızında «zeki» bir radyo dalgaları kaynağı keşfettiğini duyuruyorlardı. 

Bundan bir yıl sonra, 1966 yılında, Dünya Matematikçiler Kongresi toplandı. Bu toplantı sırasında ise tanınmış bilim adamı, yazar Dr. Jacques Vallée'nin UFO'larla ilgili olarak verdiği bir konferans Dr. Ziegel ile diğer bazı bilim adamlarına, UFO sorununun karşısında «halka açık» olarak bir tavır takınmaları için cesaret verdi, «Halka açık» sözünü yine de ihtiyatla değerlendirmek gerekir ama, artık Rusya'da UFOloji'den bahsetmek için daha bir özgür olmak sözkonusuydu. 
Üstelik, aynı yıl, gene Periscope dergisinde çıkan bir habere göre, Sosyalist Ülkeler'den Polonya, Çin, Çekoslavakya ve Sovyetler Birliği'nin semalarındaki UFO faaliyeti de iyice artmisti, 

1967'de, en nihayet, UFO'ların tartışılabileceği bir ortam oluşmuş ve bazı görüşleri, önce bilim çevrelerinde ve sonra da halka açık olarak ortaya koyabilme imkânı elde edilmişti. 

İki grup fizikçi ile bir araya gelen parapsikologlar, 13 
Mart 1967'de Moskova'da, Birleşik Cumhuriyetler Mühendislik Enstitüsü'ne bağlı olan Teknik Parapsikoloji Bölümü adına, «Parapsikoloji ve Yüksek Uygarlıklar» konulu bir seminer düzenlediler. Mühendis Yu. Dolgin, uzayın derinliklerindeki uygarlıklarla ilgili olarak yürütülen bilimsel arayıştan söz etti. Bundan sonra, tartışma UFO'lara yöneldi. Seminere katılan Dr. Ziegel, «Dünya - dışı Uygarlıklar ile Yapılması 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Muhtemel Enformasyon Değiş Tokuşu» başlıklı bir tek sunmuştu. Ayrıca, Uzaylılar'la ilgili teorileriyle tanınmış olan Dr. Zaitsev de bu seminere, «Parapsikolojinin Kozmolojik Veçhelerin adlı teziyle katılmıştı. 14 Mart 1967 günü Pravda gazetesinde bu seminer ile ilgili olarak, Edward Naumov'un «Dünya-dışı Uygarlıklar ve Parapsikoloji» adlı bir yazısı yayımlandı. 

Bundan kısa bir süre sonra da Smena dergisinin 7 Nisan 
1967 tarihli sayısında, «UFO'lar Nedir?» başlıklı yazısında 
Dr. Ziegel, Sovyetler'de ilk kez UFO konusu halkın görüşü- ne sunmuş oluyordu. 


d — Sovyet UFO'loji Tarihinin, En Önemli Bir Günü 


Bütün bu şartlar altında, 18 Ekim 1967 günü, Sovyet UFOloji tarihinin en önemli günlerinden birini oluşturdu: Bu tarihte, Moskova'da *kozmonotik Bilimi Komitesi'nin düzenlediği resmi bir toplantı yapılmış ve toplantıda 400'ü aşkın kişi hazır bulunmuştu. Komite toplantısını yöneten otoriteler ünlü isimlerdi: Tümgeneral Porfiri A. Stoljarov, Baskan; Dr. Felix Ziegel, Başkan Yardımcısı; Aleksander Kazantsev, yazar, Başkan Yardımcısı уе Arkadi Tykhonov, mühendis, Sekreter, Toplantının üzerinden daha bir ay geçme- den, 10 Kasım günü, Komite'nin Başkanı ile birinci Başkan Yardımcısı, Sovyet Televizyonu'nda halka tanıtıldı. Program sırasında, Dr. Ziegel, 1967 yılında Kafkaslar'da gözlemlenen bir UFO'nun eskizini ve ne olduğu bilinmeyen uçan objelerin fotoğraflarını gösterdi. (Bkz: Şekil 1) Tümgeneral Stoljarov ise çalışma arkadaşlarının - kolaylık olsun diye hepsine birden Stoljarov Komitesi deniliyordu - gerçekten tuhaf ve açıklanamamış olan olayların sahte-bilimsel yorumlarını teşhir etmek gibi özel bir görevleri olduğunu vurguladı. Dahası, konuya karşı ilgi duyan kimselerin ortaya çıkmalarını ve UFO sorununa eğilen bilimsel ve sistematik araştırmaları desteklemelerini rica etti. 
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Şekil : 1 


Beklenebileceği şekilde bir sonuç oluşmuş ve bu çağrı dünya çapında, muazzam bir ilgiyle karşılanmıştı. Dünyanın birçok önemli gazetesinde, UFO sorununu çözmek üzere «resmi» bir Sovyet kuruluşunun tesis edilmiş olduğunu bildiren haberler yayımlandı. 10 Aralık 1967 tarihli New York Times gazetesinde çıkan uzunca bir makalede, yazar Henry Kamm bu konuyu ele alıyor ve gene aynı gazetede, Walter Sullivan gibi ünlü bir kalem, Stoljarov Komitesi ile o zamanlar hâlâ daha faaliyette olan Condon Komitesi arasındaki yakınlıkları belirtiyordu. Walter Sullivan'ın böyle yanlış sonuçlara varmasının tek sebebi, Sovyet UFOlojisi'nin durumunun пе olduğundan tamamıyla habersiz olmasıydı. 

Nitekim, Rus Bilimler Akademisi bu yeni, sansasyon yaratıcı gelişmeden ürkmüştü. Akademi, Batı Basını'nın Stoljarov Komitesi'ni Condon Komitesi gibi hükümetçe «resmen» desteklenen bir kuruluş sanmasının yanlış olduğunu söylüyordu: Bu komite, sadece, boş vakitlerini UFO sorununa eğilmekle geçirmeyi arzu eden Rus bilim adamlarından oluşmuş, bağımsız bir kuruluştu. Öte yandan, tüm Sovyet kuruluşları gibi bu komite de hükümetçe takdis edilmeliydi ve politik karar organlarının en üst seviyesindeki kişiler UFO sorununun ciddi mahiyetine kanaat getirdikleri içindir ki, bu husus da yerine getirildi. Bu durum, muhakkak ki Amerika'da da aynıydı. Bilimler Akademisi'nin Genel Fizik ve Astrofizik Bürosu bölümünün bir toplantısı sırasında, aynı Âmerika'h Dr. Donald H. Menzel gibi UFO gerçeğini yalanlamak işini üstlenen Dr. L.A. Artsimovitch, UFO konusunda başı çekenler aleyhinde sert bir konuşma yaparak, Batılı yandaşları- nın gözlerinde kendilerini gülünç duruma düşüren Rus bilim adamlarını şerefli olmaya çağırdı! 2 

Daha, Akademi bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadan, Sovyet Fizikçiler Ulusal Komitesi'nin sekreteri olan Vladimir Lechkoutsov, bir Kanada gazetesinin kendisiyle yaptığı bir röportaj sırasında, UFO sorununun çözümü için teşkil edilmiş olan herhangi bir Sovyet kuruluşunun mevcudiyetini inkâr etti. Bu, darbe etkisini gösterdi ve Stoljarov Komitesi faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. 


e — Sovyetler'de, UFOloji'ye Karşı Yöneticilerin Sekter Tutumu 


27 Şubat 1968 tarihinde Prayda, ayrıntılı olarak, Bilimler 
Akademisi Astronomi Konseyi'nin Başkanı E. Mustel, Astronomi ve Jeodesi Derneği Başkanı D. Martynov ve Lechkoutsov tarafından imzalanmış olan resmi görüşü yayımladı. 
Yapılan beyanlardan bir tanesi, Rus toprakları üzerinde, açıklanamamış olan tek bir objenin dahi  gózlemlenmemis olduğu hakkındaydı: Bu tür şeyleri gördüklerini rapor eden kişiler hilekârdı — ya da sadece, bilimsel eğitimleri yetersizdi! Kısacası, Dr. J. Allen Hynek tarafından, Science dergisinin Ekim 1966 tarihli, ünlü sayısında yayımlanan makalesinde zaten yanıtlanmış olan tüm önyargılar bu kez de Rusya'da ortaya konuluyordu. Saldırıya geçenler, tabii, Dr. 
Donald H. Menzel'in Flying Saucers adlı kitabına atıfta bulundular ve kendisinden, düşüncelerini Rus gazetelerinde bir kez daha belirtmesi rica edildi. Bu ricayı hiç vakit geçirmeden yerine getiren Dr. Menzel'in zaten bilinen görüşleri, Ocak 1968'de Vokrug Sveta dergisinde yayımlandı. Dr. 
Menzel'e göre, evrende bizimkinin yanısıra daha başka zeki 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yaşamlar da mevcuttur ama, UFO'lar bu tür herhangi bir uygarlıkla bağıntılı değildirler. Artık, Rus UFOlojisi'nin gelişimine set çekilmiş oluyordu. 

Aynı günlerde, Batı'da çıkan bir dergide, Rus UF'Ologlarnn yakından izledikleri Fransız UFO dergisi Phénomenes Spatiaux'da (No. 15, Ocak 1968) yayımlanan bir mektup, Rusya'da o günkü gelişmelerin hangi merkezde olduğunu gözler önüne sermesi bakımından oldukça ilginçtir. Stoljarov Komitesi'nin sekreteri olan Tykhonov, derginin yayımcısına yazdığı bir mektupta, Sovyetler Birliği'nde bir UFO komitesinin tesis edilmesi hakkında dergisinde yayımlanan haberin yanlış olduğunu belirtiyor ve mektubuna, «Bu konunun beni ilgilendirdiği kadarıyla, ihtiyar ve hastalıklı bir kişi olarak sizden, bu mektubu göz önüne almanızı rica ediyorum,» diyerek son veriyordu. 

En nihayet, 1968 yılının sonlarında, bilim otoriteleri tüm UFO araştırmalarını kesinlikle durdurdular. (*) 

Aslında, bazı kimselerin ilk ağızda suçlayacakları Rus Hükümeti'nin, ülkelerindeki bilim adamlarının UFO'ların mevcut olmadığını beyan etmelerinden sonra «Sovyet halklarından» saklayacak hiçbirşeyleri kalmamıştı... Uzmanların - fizikçilerin ve astronomların - kararı bir kenara itilemeyeceğinden, herhangi bir hükümet de böylesine karmaşık ve «esrarengiz» bir soruna karşı muhtemelen aynı tavrı takınacakti, (Ref - 3) 


©) Bu yazının yayımlanış tarihi 1972'dir. Sovyet UFOlojisi bu engellemeden tam 10 yıl sonra, 1978 yılında kendini tekrar kabul ettirmiş ve dış dünyaya açılmıştır (Bkz. : Bölüm - 4), 
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2. BÖLÜM 


SOVYETLERDE UFO VE ЕТІ TEORİLERİ 


Sovyetler'de, UFO olayı ile UFO'ların dünya-dışı kökenli olduklarına dair hipotez arasında yakın bir bağ kurulur. Bu konuyla ilgili olarak, Rusya'da yayımlanmış üç önemli kaynak mevcuttur: 

Birincisi, Dr. Ziegel'in, Smena dergisinin 7 Nisan 1967 tarihli sayısında yayımlanan ve Sovyetler'de UFO konusunu ilk kez «halka açık» olarak tartışmakta ün kazanan yazısı (gerçekte, aynı yıl «Meskün Kozmos» adlı kitapta yer alacak olan düşüncelerinin daha önceden ortaya konuluşu diye nitelenebilir) ; 

İkincisi, James McDonald ile Donald Menzel'in UFO sorunuyla ilgili yorumlarını ve açıklamalarını içeren ve Vokrug Sveta dergisinin Bahar 1968 sayısında çıkan yazının, Profesór Dobronravov tarafından yazılmış önsözü; 

Üçüncüsü de Kasantsev, Makarov, Campbell ve Jacgues Vallee'nin, Tekhnika Molodieji dergisinin Ağustos 1967 tarihli sayısında yayımlanan bir dizi makaleleri. 


a — Dr. Ziegel ve UFO'ların Mahiyetleri Görüşleri 


Dr. Ziegel, yazısında, sistemli olarak ve son derece güvenilir gözlemlere dayanarak UFO sorunuyla ilgili bazı teorileri (bunlar Batı'da da bilinen teorilerdir) incelemekte, değerlendirmekte ve önemli bazı sonuçlara varmaktadır. Önce, UFO gözlemlerinin herhangi bir tür halüsinasyon belirtisine indirgenemeyeceğini gayet ikna edici bir şekilde ortaya koyan Dr. Ziegel, arkasından Menzel'in, UFO gözlemlerinin optik yanılmalar olarak «açıklanmasına» dayanan teorisini reddeder ve sonra da UFO'ların, dünyanın herhangi bir yerinde insanlarca yapılmış gizli makinalar olamayacaklarını öne sürer, Acaba, UFO'lar, bilinmeyen türden doğal olaylar olabilirler mi? Dr. Ziegel bu soruya da örneğin bazı UFO'ların dünyanın kabuğundan (enerji!) çeken iyonize partiküllerin stratosferde oluşturdukları plazmalar olabileceklerini söyleyerek açıklık getirmeye çalışır. Ancak, hemen, bu teori- nin tüm UFO'lar için uygun olmadığını da eklemeyi unutmaz. Bu tür plazmaların atmosferde oluşması yine de alışılmış bir olay değildir ve elektromanyetik etkiler, şiddetli ışık yangınları gibi tipik UFO tezahürlerine yol açtıkları pek düşünülemez, Dr. Ziegel, daha sonra da «UF'O'ların, temas kurmak ve araştırma yapmak üzere gezegenimize gönderilmiş olan uzay kökenli ve uzay yapımı uzay-araçları olduklarını» belirten düşünceyi sunar. Yazısının sonlarında, «Mevcut hipotezlerden hiçbiri, UFO sorununa bilgece açıkhk getiriyorum diye övünemez,» diyen Dr. Ziegel, UFO olayının gerçekliğinden kuşku duymamakta ve halkı, büyük bir titizlikle yürütülecek, bilimsel, çok yönlü ve uluslararası bir incelemenin tesisi için teşvik etmektedir. 


b — Dr. Dobronravov ve UFO'larm Mahiyetleri Görüşleri 


Fizik ve matematik profesörü olan Dr. V.V. Dobronravov, Vokrug Sveta için yazdığı önsözde, açıkça Dr. Ziegel'i desteklemekte ve ЕТІ konusu ile ilgili olarak kendi düşüncelerini de açıklamaktadır. Dobronravov, mantık yoluyla şu sonuca varmaktadır ki, evrende bizimkinden çok daha gelişmiş olan toplumlar mevcut olmalıdır ve İnsan henüz, sonuna ulaşıldığında bugünkü UFO olayı ile kıyaslanabilecek faaliyetleri başarmasını mümkün kılacak bir evrim yolunun ancak başlangıcındadır. Fakat, James McDonald'n savını da «yetersiz ve inandırıcı olmaktan uzak» olarak niteleyen Dobronravov, McDonald'in UFO'ların dünya-dışı  kókenleriyle ilgili olarak öne sürdüğü kanıtları kuşkuyla karşilamaktadır. Bu oldukça tuhaf bir düşünme ve muhakeme etme şeklidir ve örneğin, aynı, Dr. Carl Sagan ile Dr. Iosif Skhlovsky'nin (Bkz. Bölüm - 2/k) birlikte ortaya koydukları sav kadar gariptir. Biri Sovyet diğeri Amerika'lı iki ünlü bilim adamının bu düşüncelerine göre, gezegenimizin önceleri «değişik mertebeden bir zekâya sahip olan varlıklar» tarafından ziyaret edilmiş olmasına rağmen, bizlerin önümüzdeki onbin yıl süresince o varlıkların buraya tekrar gelmesini beklememiz gerekir: Bu da UFO'ların ЕТІ ile hiçbir ilgisi olmadığı anlamına gelir! Kendi içeriğiyle çelişkiye düşen böyle bir savin mantığını kabul etmek hayli güç olsa gerek. Her halükârda, Dobronravov'un «açıklamalar» da böylesine yetersiz kalmaktadır. 


e — Fizikçi Makarov ve UFO'ların Mahiyetleri Görüşleri 


Tekhnika Molodieji dergisinde çıkan bir dizi makalenin arasından, sadece fizikçi І. Makarov'un görüşlerine değinmekle yetineceğiz. Makarov, zekânın evrenselliğini ve UFO gerçeğini kabul etmektedir. Ancak, maalesef, Makarov da bir noktadan sonra yan yollara saparak, tespit edilen UFO olaylarından çoğunun şimşek topu ile onun yarattığı etkilerin sonucu olduğunu «açıklamaktadır.» Ви yazının 1967 yılında yazıldığını düşünürsek, artık günümüzde, halüsinasyon, meteoroloji balonları, vb. gibi bu tür, klişe olmuş açıklamalar UFO olayını «açıklığa» kavuşturmaktan çok uzaktır. (Ref-3) 


d — Dünya Dışı Zekâlar, ЕТІ Teorileri 


Sovyetler Birliği'nde, hem bilim çevrelerinde hem de halk arasında, uzay yolculuğu ile “ЕТІ (extraterrestrial intelligence) : Dünya-dışı zeki varlıklar, konusuna karşı büyük bir 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ilgi duyulmaktadır. Batılılar, Sovyetler'de hemen herkesin, uluslarının uzaydaki başarılarını büyük bir şevkle karşıla: maları ve yıldızlara doğru atılan her adıma karşı dinamik bir ilgi duymaları karşısında hayrete düşmektedirler. Televizyon şirketlerine, roket atışlarını ve uzay yolculuğunu konu alan yorum-haberlerle zamanın boşa geçirildiği şeklinde şikâyetlerin yapıldığı Amerika'da, genel olarak, Ruslar'ın ulusal gurur mefhumları sayesinde bu konuya kazandırdıkları ilgiyi ve hevesi görmek mümkün değildir. 


e — Roket Bilgini Tsiolkovsky ve Dünya Dışı Uygarlıklar 


Rusya, bilimsel uzay yolculuğunun merkezidir ve bu bilimin babası, çoğu zaman iddia edildiği şekilde Wernher von Braun ya da Hermann Oberth değil, Sovyet roket bilgini Konstantin Tsiolkovsky'dir. 

. Jevsk'li bir oduncunun oğlu olan Tsiolkovsky, 17 Eylül 
1857 tarihinde doğmuştu, Moskova Üniversitesi'ndeki öğrencilik yıllarını roket atmaya çabalayarak geçirdi ve fizik ve astronomi üzerine, kütüphaneler dolusu kitap okudu. 1882 yıından sonra Kaluga'da matematik öğretmeni olarak çalıştı ve ders vermediği zamanlar tüm boş vaktini «uzay yolculuğu» konusuna eğilerek geçirdi. Roket prensibini hem pratik hem de teorik olarak çözümleyen Tsiolkovsky'nin çalışmaları modern roket biliminin temelini oluşturur. Roketin, uzaya fırlatılması için havaya ihtiyaç duymadığı ve dolayısıyla jet motoruna benzemediği için, uzay yolculuğunun altından kalkabilecek tek araç olduğunu ortaya koymuştur. Çok ilginç roket tipleri geliştirmesine ve modelleri için rüzgâr tünelleri inşa eden ilk kişi olmasına rağmen, Tsiolkovsky'nin çalışmaları özellikle teori alanında önemlidir. 

Tsiolkovsky'nin hipotezlerinden biri de, en azından bugünkü enerji kaynaklarıyla, araçları dünyanın gravitasyonel alanından uzaklaştırmak ve böylece uzaya ouçabilmelerini sağlamak üzere yeterli bir ivmenin kazanılması için tek yöntemin, çok katlı roket kullanmak olduğu üzerineydi, Daha sonra gelen (ve daha çok tanınmış olan) roket bilimi öncüleri de Tsiolkovsky'in verdiği ilhamın kendi çalışmalarını muazzam bir şekilde etkilediğini kabul etmişlerdir. Bu bilim adamları arasında, Hermann Oberth, Ari Sternfeld (Rusya'nın gerçekleştirdiği uzay yolculukları üzerine baş teorisyen), Sergo Kheirolev (ünlü Sovyet roket uzmanı) ve ay roketlerinin inşa edilmesi ve insan taşıması üzerine çalışmalar yapan ilk kişi (1920'lerde) olarak kabul edebileceğimiz, Amerikalı Robert H. Goddard gibi isimleri sayabiliriz. 

Tsiolkovsky 1935 yılında öldü. Roket inşa etme uğraşılarını sadece mümkün olan en fazla yüksekliğe ulaşmak değil de Ay'a ulaşmak ve evrenin mahiyetini araştırmak üzere yürütüyordu. Yazdığı yaklaşık altmış kitap arasında en tarunmis olan Voilia Vselenoli'nin açılış satırlarına göre, Tsiolkovsky, «... evrenin başka yerlerinde, gezegenden gezegene seyahat edebilen ve kendilerinden istendiği takdirde, kendilerininkinden daha az gelişmiş olan dünyalara yardım edip onlar. 
la temas kurabilen uygar varlıkların mevcut olduğundan emindir.» 


f — Dünya Dısı Uygarlıklar Konusunun Çeşitli Yorumları 


Ruslar ETİ'nin mevcudiyetine, Batılılar'dan çok daha fazla inanmakta ve genellikle, ЕТІ ile temas kurmaya karşı daha bir eğilim duymaktadırlar: bu anlayış, onlar için, uzay yolculuğuna, bir bilim ve pratik uygulama olarak, «anlam», «kullanışlılık» ya da «önem» kazandırır. Sovyetler'in bu konuva karşı duydukları iman, arzu ve dürtü, Tsiolkovsky'nin zamanından günümüze kadar gücünden hiçbir şey kaybetmemiştir. 1908'de Sibirya'da meydana gelen Tunguska «patlamasının» bir uzay aracının kazaya uğraması sonucunda ortaya çıktığını daha 1946 yılında (dikkat edilirse, bu tarih, Rusya'da «modern» UFO döneminin başlangıç yılıdır) öne süren bilimkurgu yazarı Kazantsev, konuyla ilgili yazısının 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açılış satırlarında, bu ilhamın kendisine Tsiolkovsky'den geldiğini beyan etmişti. Fesenkov ve Krinov gibi bilim adamlarınca alayla karşılanmasına rağmen, Kazantsev, sözkonusu yazının yayımlanmasından iki yıl sonra, Sovyetler Birliği Astronomi Derneği'nin bir toplantısı sırasında hipotezini savunma imkânını elde etti. Pulkova Gozlemevi'nin Yöneticisi Mikhailov, Astronomi Derneği'nin Moskova bölümü başkanı Parenago, Eğitimsel Bilimler Akademisi'nden Vorontsov - Veliaminov, Baiev ve Nabokov gibi ünlü astronomlar arasında, savını takdirle karşılayan bazı dinleyiciler buldu. 

ЕТІ konusu üzerine spekülatif düşünceleri kapsayan ve köklü bir geçmişi olan Sovyet tradisyonunun yaratıcısı Tsiolkovsky'nin teorilerine dayanan ve Kazantsev tarafından geliştirilen bu hipotezin esası giderek daha çok kişi tarafından benimsenmektedir. Tunguska olayının arkasında ЕТІ nin bulunduğu görüşü bugün diğer bütün düşüncelerin yanında en güçlü olanıdır. Öte yandan, Tunguska patlaması ile UFO olayları arasındaki muhtemel irtibatı kurmak da bugün için artık çok olağandır. Uçan dairelerin atmosferdeki mevcudiyetinden eğer “dünya-dışı zeki varlıklar’  sorumluysa, 
1908 yılında Tayga üzerindeki patlamaya da onların sebep 
olmuş olmaları ihtimali çok yüksektir. 

1967 yılında Moskova'da düzenlenen «Parapsikoloji ve 
Yüksek Uygarlıklar» konulu ulusal seminerden sonra (Bkz.: Bölüm - 1/с), ЕТІ konusu ile ilgili olarak, 1971 yılının Eylül ayı başlarında Byurakan'da, belki de tarihi öneme haiz olan, uluslararası bir bilimsel kongre toplandı. Bu yerin seçilmesi- nin nedeni, Byurakan'da önemli bir Gözlemevi'nin bulunmasıydı. Sovyet astronomları burada, dünya-dışı zeki varlıklarla ilgili olarak daimi bir araştırma sürdürmektedirler. Byurakan Gözlemevi'nin 17-m'lik radyoteleskobu, sistematik olarak, diğerlerine nazaran yakın sayılan 50 kadar yıldızı etüd etmektedir. Ayrıca, diğer göksel cisimlerce neşredilen yoğun elektromanyetik empülslerde dünya-dışı uygarlıklara 


20 


ait kanıtlar bulmaya çalışan dört radyo-gözlemevi daha bulunmaktadır.  Byurakan'daki «Uzay Uygarlıkları» konulu kongre sırasında, Rusya, Çekoslovakya ve Macaristan da dahil olmak üzere Doğu Avrupa ülkeleri, Amerika ve İngiltere'den gelen araştırmacılar, evrenin diğer yerlerinde meskün dünyaların mevcudiyeti ihtimalini ve uzaydaki uygarlıklarla temas kurmak üzere kullanılabilecek yöntemleri tartıştılar, Genellikle, Rus astronomları - örneğin, konferansın ve Byurakan Gözlemevi'nin yöneticisi olan Dr. Victor Ambartsumian, bu alanda spekülatif çalışmalar yapmaya, Batılı yandaşlarından daha bir yatkın göründüler. 


Byurakan kongresinde şu sonuca varıldı : Galaksimizde dünya-dışı uygarlıkların mevcudiyeti, uygulamada, varmış gibi kabul edilebilir; bu sebepten, bu uygarlıklarla gelecekte kuracağımız irtibatların bilimsel ve teknik sorunlarının daha şimdiden bir ön etüdü yapılmaya başlanmalıdır, 


g — Dr. Zaitsev ve Erich von Däniken 


Batılı okuyucular, genel olarak, Erich von Dâniken'in popüler hale getirdiği, «Tanrilar»in «Kozmonotlar» olduğunu söyleyen hipotezin gerçekte Sovyet bilim çevrelerinden kaynaklandığını bilmezler. Dâniken'inkinden çok daha sağlam ve inandırıcı bir şekilde belgelerle desteklenmiş olan bir teoriye, örneğin, Dr. Vyacheslav K. Zaitsev'de rastlıyoruz. Dr. Zaitsev, muhtemelen dünya-dışı «bir gücün» tezahürleri olarak yorumlanabilen, doğaüstü ve harikülâde «vizyonlar» ve «yok olmalar» türünden olaylara değinen dini metinleri ortaya çıkarmak üzere tüm dünya dinlerini etüd etmiştir (Bkz. 
Bölüm - 3) 


Dr. Zaitsev, geliştirdiği Һіробе егіп Sovyetler'de ta 1920” lere dayanan bir geçmişi olduğunu ifade etmekte ve kendisini esinlendiren bilim adamları ile çalışmalarından bahsetmektedir: 
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«Spekülatif düşüncelerim, 40 yıl önce, ünlü roket bilgini Konstantin Tsiolkovsky'nin öğrencisi ve arkadaşım olan Nikolai Rynin tarafından ileri sürülen bir fikre dayanmaktadır. 


«Rynin, çeşitli ulusların destanlarında, uzayın derinliklerinden gelen zeki varlıkların dünyayı ziyaretinden balıseden öykülerin bulunduğuna işaret etmişti, 1959 yılında bu düsünce, bir diğer Sovyet bilim adamının, Modest Agresi'in çalışmalarında ciddi bir bilimsel hipotez biçimini aldı.» 


h — Prof. Agrest ve Uzayhlar'a İlişkin Görüşleri 


Fizik matematikçisi olan Prof. Agrest, dünyanın milyon yıldır Uzaylılar'ca ziyaret edildiği ve İncil'deki şaşırtıcı olayların çoğunun, diğer gezegenlerden dünyaya gelen astronot- larla ilgili olduğu tezini öne sürüyordu. Dr. Zaitsev'in teorilerini açıklamasından tam bir yıl önce, Prof. Agrest'in bu konuyla ilgili olarak Literary Gazette'in Şubat 1966 sayısında yayımlanan bir yazısı bilim çevrelerinde sansasyon yaratmist 


к — Dr. Skhlovsky ve ЕТІ Görüşleri 


Dâniken'in araştırmalarına ilham kaynağı olan bir diğer Sovyet bilim adamı da Amerikalı Dr. Carl Sagan'la birlikte, bugüne kadar ETİ konusu üzerine yazılmış en yetkili kitabı yazan Dr. losif Skhlovsky'dir. Dr. Skhlovsky bu kitapta, 20.000 
yıl önce bir uzay aracının dünyaya inmiş olabileceğini ortaya koymaktadır. Moskova'daki Sternberg Astronomi Enstitüsü'nde çalışan ve Rusya'nın en önde gelen astronomu olan Dr. Skhlovsky, ayrıca, çalışma arkadaşı Gennady Sholomitsky tarafından Pegasus Takımyıldızı'ndan geldiği tespit edilen radyo dalgalarının «zeki» kaynağını CTA 102 olarak kayıtlara geçiren ve sonra «resmi» olarak yayımlayan kişidir. Dr. Skhlovsky'nin öğrencisi olan Nicolas Kardaşev, Sovyet Bilimler Akademisi'nin çıkardığı bültende, sözkonusu 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sinyallerin bir «üstün ırk»tan gelebileceği fikrini savunmuşіш. Amerika'da meydana gelen ve popüler olan bir olayın kahramanının anlattıkları ile bu düşünce arasındaki tuhaf bağıntı çok ilginçtir: Bir UFO'nun mürettebatı tarafından UFO'ya alınıp incelenmiş olan Hill çiftinden Bn. Betty Hill, sonradan, UFO'nun içinde gördüğü bir astronomik haritanın bir bölümünü çizerek, sözkonusu UFO'nun anayurdu olan gezegeni işaret etmişti. Bn. Hill'in haritada gösterdiği yıldız, Pegasus Takımyıldız'ında yer alıyordu! 


1 — Dr. Kuprevich ve Uzaylılar'a İlişkin Yorumları 


Beyaz Rusya Bilimler Akademisi Başkanı Dr, Vasily Kuprevich de dünya-dışı varlıkların «üstün»lüğüne değiniyor ve «Kim bilir, belki de uzaydan gelen varlıklar, insanlarla temas etmeden hâlâ daha dünyayı ziyaret etmektedirler. Bu varlıkların entellektüel gelişimleri öylesine bir seviyeye ulaşmış bulunabilir ki, onların bizler hakkındaki kanaatleri, bizlerin atalarımız, yani mağara adamları hakkındaki kanaatlerimiz- den daha yüksek olmayabilir,» diyordu. 

m — Tsiolkovsky'in İlginç ЕТІ Görüşleri 

Sovyetler'de gelişen bir diğer düşünce akımı da UFO'larla paranormal olaylar arasında yakın bir ilişkinin mevcudiyetini ortaya koymaya çalışır. Uzay yolculuğunun telepati ve telekinezi ile yakından bağıntılı olduğu düşüncesine yine ilk kez Tsiolkovsky'de rastlıyoruz. Sovyet Donanması'nın gazetesinde 1967 yılında yayımlanan bir yazıda, yörüngedeki kozmonotların, telepatik haberleşme seviyesinin arttığını keşfettiklerinden bahsediliyordu, Demek ki, Tsiolkovsky'nin kehâneti bir gün doğrulanabilir, Bu konuyla ilgili olarak yürütülen araştırmalar, görüldüğü kadarıyla, Doğu'da Batı'dakinden çok daha ilerlemiştir. 


Psi araştırmacısı, B.B. Kazhinsky, Mayıs 1933'de Tsiolkovsky'i ziyareti sırasında, kendisinin telepati ile ilgili hipotezine değinen Tsiolkovsky'nin şu ilginç sözlerine tanık olmuştu: 

«Gelecekteki havacılık çağında insanların telepatik yeteneklerine acilen ihtiyaç olacaktır; bunlar, insanlığın genel gelişimine hizmet edeceklerdir. Sana ve bana, ruhsal kardeşler, yani aynı görüşleri paylaşan kişiler denebilir. Kozmik roketim makrokozmosun yüce esrarlarınm çözümüne ulaşabilirken ve ulaşmalıyken, senin teorin de yaşayan mikrokozmosun kutsal esrarlarının çözümüyle, düşünen beyni çevreleyen büyük bilmecenin çözümüyle sonuçlanabilir. Makrokozmos ile mikrokozmos, evrenin tek bir mahiyetinin parçalarıdırlar. Mikrokozmos bilmecesinin çözümü insanlık ісіп gerçekten yüce başarıları müjdeler. Muhtemelen, bu basarılar da kozmik roketten daha aşağı kalmayacaklardır. 

«Şunu zihninden çıkarmamalısın ki, yeni, ileri ve gelişime yönelik olan herşeye, hemen her zaman, eski kavramların izleyicileri tarafından karşı konulur. Kişisel deneyimlerimden konuşuyorum: Geleceğe ait şaşırtıcı ihtimalleri açıklayan düşünce ne denli cesur olursa, bilim kılığına bürünerek faaliyet gösteren gericilerin gösterdiği karşı koyma da o denli dehşetli olur. Herhangi bir savaşı üstlenmekte tereddüt etme, çalışmayı ve deneyler yapmayı sürdür. Doğru yoldasın. Düşüncen için, halkların, bilimin ve yaşamın zaferine ulaşan, alevden yeni bir yel aç.» 


n — Dr, Fomin ve Çek İlginç ЕТІ Görüsleri 


UFO'ların dünya-dışı kökenleriyle ilgili olarak yazılmış en inandırıcı yayınlardan biri de Sovyet uzay yolculuğu programının en önemli dallarından ikisi sayılan telemekanik bilimi ile otomatizma konusunda uzman olan Dr. Iuri A. 
Fomin'e aittir. Sözkonusu yazı, basın ajansı Novosti — Sovyet yazarlarının makalelerini yabancı gazetelere gönderen resmi Sovyet kuruluşu — tarafından temin edilmiş ve Fransız UFO dergisi Phénomènes Spatiaux'un Mart 1970 sayisin- da yayımlanmıştı. 
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Dr. Fomin, yazısının ilk bölümünde, gelişmiş уе az gelişmiş uygarlıkların irtibat kurmaları halinde ortaya çıkabilecek sorunları ele almakta ve bizlerin, yıldızlararası uzayı katedebilmek için, şu anda bildiğimiz fizik yasalardan daha değişik olan ve şimdilik sadece teorik bir temele dayanan fizik yasalarla uğraşmamız gerektiğini ileri sürmektedir. Dr. 
Fomin, bu yasaların prensiplerinin hali hazırda matematik formüller halinde tespit edilmiş olduklarını da eklemektedir. 

Dr. Fomin'e göre, günümüzde, bizi şaşırtan ve muhtemelen, zamanımızın kozmik olgularının çeşitli biçimleriyle temas etmemiz sonucunda ortaya çıkmış olan birçok olay meydana gelmesine rağmen, bizim şu ana değin aşina olduğumuz malumat henüz tüm sırlarını açığa vurmuş değildir, Sözkonusu malumatın çeşitli seviyelerdeki mevcudiyetine ait hipotez ile dünyaların birbirlerinin içine nüfuz etmeleri ve paralel varoluşları teorisi Dr. Fomin tarafından benimsenmistir. Dahası, uzayın çok-boyutluluğunun, ciddi bir şekilde ele alınması gereken bir olgu olduğundan emindir. Dr. Fomin iddia etmektedir ki, uzayın dördüncü bir boyutu bulunması halinde, bizim kendi üç-boyutlu dünyamızda birbirinden çok uzakta olan herhangi iki nokta bu dört-boyutlu uzayda yanyana yer alabilirler. Böylece, Dr. Fomin, uzayın çok-boyutluluğunun, sözkonusu malumatın varoluşunun çeşitli seviyeleri ile yakından ilgili olabileceğini düşünmektedir. 


Bizlerin zaman kavramı, nedenden sonuca giden Нпеаг bir dizi halindedir; ancak, bunun tersine dönmesi de çelişkili bir durum yaratmaz, Dr. Fomin'e göre, bu düşünceyi aklımızdan çıkarmaz ve zaten alışmış olduğumuz «yildizlararası temas» düşüncesini benimsersek göreceğiz ki, dünya -dışı zeki varlıklar, evrenimizde bir dönüm noktasma vardığımız için bizlerin farkındadırlar. Böylece, UFO enformasyonu ile faaliyetinin giderek artması olgusunu da bu görüşle açıklayabiliriz. (Ref - 3) 
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o — Dr. Kozyrev ve Uzaylılar Yorumu 

— Dünya-dışı yaşam var mıdır? 

Yazarlar Sheila Ostrander ve Lynn Schroeder taraflı dan kendisine böyle bir soru yöneltilen, ünlü Pulkova Gözlemevi'nin ünlü astronomu, «zaman» konusunun dünyadaki bir numaralı araştırıcısı Dr. Nikolai Kozyrev de şu yanıtı vererek ЕТІ konusundaki düşüncesini açıklamaktadır: 

— Bir yerlerde olması çok muhtemeldir. Ben kendim bunun kanıtını görmedim ama, Venüs'te yaşayan varlıklar bulunabilir. (Ref - 6) 


p — Sovyet Uzay Kurgu Bilim Filmi ve George Adamski 


«Avustralya'nın Brisbane kentini ziyaretim o sırasında “Yıldızlara Giden Alevden Yol” (Blazing a Trail to the Stars) adındaki Sovyet yapımı filmi seyretmek fırsatını buldum. 
Filmdeki birçok sahne, devasa uzay gemilerinin (anagemilerin) içersinde gördüğüm şeylerle hemen hemen aynıydı. Bunlardan bazıları da halka hiçbir zaman açıklamadığım hususları kapsıyordu. Yoksa, bir Sovyet vatandaşı da böyle bir uzay aracının içinde bulunmuş muydu? Eğer Ruslar, bu film gibi gerçekçi ve ilginç filmler yapmaya devam ederlerse Amerikalı yapımcılar, ‘uzaydan gelen canavarlar? hakkındaki fantastik hikayeleriyle çok geride kalacaklardır. Avrupa' da şunu öğrendim ki, Amerikan uzay filmlerini iğrenç bulmaktadırlar. Çoğunlukla Avrupa filmlerini tercih ederler ve ‘uzaydan gelen dehsetler' den ziyade, daha gerçekçi konular görmeyi arzularlar.» (Ref - 1) 


3. BÖLÜM 


Dr. ZAITSEV VE UFO-ETI TEORİLERİ 


Sovyet bilim adamları, aynı tartışmanın Batı'da körüklenmesinden yıllar önce, «Tanrılar'ın arabaları» hipotezi üzerine ihtirasla eğiliyorlar, spekülatif düşünceler yürütüyorlar ve üzerinde tartışıyorlardı. Beyaz Rusya Bilimler Akademisi'- nin üyesi olan filolog Dr. Vyacheslav K. Zaitsev de dil, mimarlık ve arkeoloji konularındaki bilgilerini, evrenin diğer yerlerinden gelen son derece evrimleşmiş varlıkların geçmişte dünyayı çeşitli zamanlarda ziyaret etmiş olduklarına dair öne sürdüğü hipotezi desteklemek üzere kullanmaktadır. Aslinda, Zaitsev'e göre, bu ziyaretler sadece geçmişe ait bir olgu değildir: 1964 yılının 12 Temmuz günü Leningrad'dan Moskova'ya uçmakta olan Dr. Zaitsev ile diğer yolcular, birkaç dakika süreyle, hızla uzaklaşmadan önce uçaklarıyla birlikte uçan, disk şeklinde parlak bir obje gózlemlemislerdi. 

Geçmişte bu çeşit araçların içinden hangi türden varlıklar çıkmıştır? Dr. Zaitsev'in iddiasına göre biz bu varlıkları, kadim destanların büyük kişileri ve dünya uygarlıklarının dini önderleri olarak tanırız. 

Dr. Zaitsev, dünyaya, insanlık uygarlığının aydınlanışını da kendileriyle birlikte getiren Uzaylılar'ın inmiş olduğunu açıklayan teorilerine «Göklerden gelen Tanrılar» adını vermektedir. Dr. Zaitsev için bu düşüncenin en sağlam kanıtları, çeşitli uygarlıkların ve inançların kutsal yapılarında mevcuttur. 


Nitekim, Dr. Zaitsev, camilerdeki minareler ile katedrallerin sivri kulelerinin göğe doğru uzanışında, yıldızlara doğru havalanan roketlerin yankılanan bir imajını görmektedir: 


«Kozmik ziyaretçiler, gezegenimizin ilkel sakinlerine, doğaüstü güçlere sahip olan ilahi varlıklar olarak görülmüş olmahdirlar. 


«Bu “Tanrılar'ın” bir araçtan (bir uzay gemisinden) çıkıklarını varsaydığımız takdirde, belki de sözkonusu araca benzeyen mabetlerin, ki bu tüm dinler ile kültlerde rastlanan bir özelliktir, inşasına yol açan da bu husus olmuştur. 


«Bir ағас уа da roket, 'Tanrılar'ım, kendileri için barmmaya elverişli olmayan bu dünyada pratik bir şekilde kullandıkları evleri olabilirdi. Mabetlerdeki resimlerde ve küçük heykelciklerde işlenmiş olarak günümüze kadar gelen imaj- ların bu 'Tanrilar'a' ait olması da muhtemeldir. 


«Varsayalım ki, içinde ‘Tanrılar’m’ bulunduğu bir araç gökten inmiş ve tekrar havalanmış olsun. Tüm destanların göklere göze çarpıcı bir şekilde yer vermelerinin ve mabetlerin görünüşlerinin, döşenme biçimlerinin ve gerçek ruhlanmm göğe doğru uzanma eğiliminde olmalarının sebebi bu olabilir miydi acaba?» 


Dr. Zaitsev, Sputnik dergisinin Eylül 1968 tarihli sayısında yayımlanan «Mabetler ve Uzay Gemileri - Bir İrtibatları Var mı?» adlı yazısında, yukardaki satırların yanısıra şu soruları da sormaktadır: 


«... yoksa, 'kilise imajı” bir uzay aracının imajı mıydı? 
Yoksa, uzaylı astronotlarca “göksel arac'ın içine girmeye ikna edilen ve Tanrılar'm evini gören bir dünyalı mi mevcutin? 

«İncil'in Apocrypha bölümünde bahsedildiğine göre, göklere yükselen Hz. Davud'a melekler, sonradan Kudüs Таршаğının (Temple of Jerusalem) arşetipik imajı haline gelmiş olan 'kilise imajı'nı göstermişlerdir. 


«Hindular da mabetlerinin, diğer dünyaların mabetlerinin imajına göre inşa edildiğine inanırlardı. Bu örnekte de mabetlerin mimari tasarımı insanlara, rahipleri esinlendiren ve hatta onlara proje çizimleri bile veren bir ilâh tara- 


fından açıklanmıştır. 


«Ortaçağ'da Hindistan'da Brahmanizm tekrar canlandıgında ortaya, tekerlekli platformlar üzerindeki mabetler çıkti. Sovyet araştırmacısı Nikolai Brunov, «Mimarlık Tarihi Üzerine Denemeler» adlı kitabında bize, kulelere benzeyen yeni Brahman mabetleri ile ilâhi arabalar (vimanalar) arasındaki ilişkiyi ima eden, olaylara dayalı birçok done sunmaktadır.» 


Dr. Zaitsev yazısına yine bir soruyla devam etmektedir: «... bu benzerlik ne derecey kadar geçerlidir? 


«Bir diğer gezegenden gelen ve bizim için ancak teorik bir esasa dayanan sözkonusu uçan aracın görünüşü hakkında hiçbir şey bilmediğimize göre, bu soru anlamsız gelebilir? Ancak, günümüzdeki astronotik bilgiler, bu aracın iki kısımdan meydana. gelmiş olabileceğini ortaya koyar, 

«Esas kısım, yıldızlararası mesafeler ve evrenin boşlu-Éunda seyahat için amaçlanmış olmalıdır (Anagemi). Fakat, çok daha ufak olan diğer bölüm, dünya yakınındaki uzayda ve gezegenimizin atmosferi dahilindeki kıtalararası uçuşlarda kullanılmak üzere daha kısa mesafeler için tasarımlanmış bir tür araştırma aracı (Uçan daireler) olmalıydı. 
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«Böylece, atalarımız, unuiulamayacak bir manzarayla karşı karşıya kalmış olabilirler: Önce, gözleri önünde, çok katlı, tepesi yuvarlaklaşan ya da giderek sivrileşen devasa bir mabedin belirmesi ve sonra bu aracın göklere doğru uçması.» 


Dr. Zaitsev'in en ilginç fikirleri de beklenen Mesih'e ait inancın (*) kutsal yapılar üzerindeki etkisi, «ikinci geliş» ve Hz. İsa ile ilgili olanlarıdır: 


«Mesih düşüncesini benimsemiş olan tüm büyük dinler, dini mimarilerinin başlıca ögesi olarak ‘ufak kubbeyi? (cupo- la) kullanmışlardır. Sovyet uzay gemisi Vostok'un çan biçimindeki pruvası da aynen böyle bir ufak kubbeyi andırır. 

«Şu soru bir kez daha ortaya çıkmaktadır: Dünyayı rejenere etmek üzere gelecek bir Mesih fikri, kötülükleri cezalandıran (İncil'de geçen şekliyle, Sodom ve Gomora'nın yok edilmesi, cahil tanıklarca tarif edilmiş bir nükleer infilâkı andırmaktadır) ve “iyi, makül ve ebedi” olanların canını bagışlayan uygar ‘göklerin sakinleri'nin gerçekleştirdikleri bir ziyaret sonucunda insanların zihninde oluşmuş olabilir mi? 

«Yoksa, dünyayı birçok kereler ziyaret etmişler de geçen ziyaretlerinde, dünyadan ayrılmadan önce, ne zaman dóneceklerini mi söylemişlerdir?» 


Dr. Zaitsev, gene Sputnik dergisinin Ocak 1968 tarihli sayısında yer alan «Mabetler ve Uzay Gemileri» adlı yazısında, uygarlığın ve dinlerin kökenine ve Mesih düşüncesine dair inançlarımızı değiştirmemiz gerekebileceğini belirterek su sonuca varmaktadır: 


(%) Mesih için bkz. : Bilim Araştırma Merkezi, Dünya Öğretmeni, İstanbul, Bilim Araştırma Merkezi Yayınevi, 1978. 
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«Eğer yüzyıllar önce gerçekten ziyaret edildiysek, bugün de uzayın derinliklerinden gelen zeki varlıkların “ikinci geliş” lerinin eşiğinde bulunabiliriz.» (Ref - 5) 

«İkinci geliş», Dr. Zaitsev için sadece teolojik bir deyim değildir. Kendisi, Hz. İsa'nın uzayın derinliklerinden geldiğini ve son derece yüksek seviyedeki bir uygarlığın temsilcisi olduğunu öne sürmekte ve hattâ, «Kozmonot Hz. İsa» sıfatı- nın kullanılmasını önermektedir. Bu hipoteze kanıt olarak da, İncil'den aktardığı ve Hz. Isa'nın doğaüstü güçleri ile muazzam yeteneklerini, özellikle, halka gösterdiği hoşgörüyü ve daha «kölelik çağında» resmi görevlilere karşı çıkışını anlatan bölümleri göstermektedir. Dr. Zaitsev'e göre, Hz. İsa'nın bu davranış biçimlerinin dünyadaki anlayışla hiçbir ilgisi yoktur. 

Aynı konuda Batı'daki bir gazetede yayımlanan bir yazıda («Jesus a Cosmonaut, says Russian,» Toronto Star, 21 
Haziran 1949), Dr. Zaitsev, «Diğer bir ifadeyle, Tanrı'nm dünyaya inişi gerçekten kozmik bir olaydır,» demekte ve Sovyetler'in, Tanrı'nın dünyaya gelişini gerçek tarih olarak kabul etmeleri gerektiğini söylemektedir. 

Dr. Zaitsev, Hz. İsa'nın bir kozmonot olmasının yanısıra, Beytlehem Yıldızı'nın İncil'deki tanımının da bu Yıldız'ın bir uzay gemisi olduğu hakkındaki kanaatini onayladığını belirtmektedir. (Ref - 9) 
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4. BÖLÜM 


Dr. ZIEGEL VE UFO-ETI TEORİLERİ 


Moskova Havacılık Enstitüsü'nden Dr. Felix Ziegel'in Sovyet UFOlojisi'nde özel bir yeri vardır. Bu nedenden, Sovyetler'de UFOloji çalışmalarının 1968'de resmen durdurulması ve 1978'de yeniden serbest bırakılması dönemlerinin bir kesitini almak ve bu ilginç gelişmenin ayrıntılarını öğrenmek için başvurulacak başlıca kaynaklar da Dr. Ziegel' in imzasını taşır. 


Aşağıda, 1968'deki engelleme çabalarının sürdürüldüğü sıralarda Soviet Life dergisinin Şubat 1968 sayısında İngilizce olarak yayımlanan «Unidentified Flying Objects» başhkh yazının ikinci bölümünden aktarılan satırlarda Dr. Ziegel, Stolyarov Komitesi'nin kuruluş günlerinde duyulan heyecanı, ileriye dönük umutları ve ilginç düşünceleri yansıtmaktadır: 


«Yakın zamanlara değin Sovyetler Birliği'nde UFO'lar üzerine hiçbir bilimsel çalışma yapılmamıştır. Dahası, başı çeken ve kanımca hatalı olan görüş de UFO'ların dünyanın atmosferinde oluşan alelâde optik olaylar olduğuna dairdi. 
UFO gözlemlerini bir araya getiren hiçbir derleme yoktu ve genel izlenim, uçan dairelerin fantaziler olduğu üzerineydi. 
Durum şimdi değişmektedir. 
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«Yazımda sunduğum Sovyet UFO gözlemleri, daha önceden aktardığım örnekler gibi, sistematik bir enformasyon derlemesinden alınmış değillerdi; bunlar, Smena'da çıkan makaleme kendiliğinden verilmiş yanıtlardı. Bu husus da SSCB'de daha bir çok UFO gözleminin yapılagelmiş olduğu şeklinde varılan sonucu teyit eder. Biz hali hazırda, iyice belgelenmiş birkaç düzine rapor ve beyan toplamış bulunuyoruz. 


«Mayıs 1967'de, parasal destek sağlayan bir grup bilim adamı ile askerler, yazarlar ve halktan bazı kimseler, amacı UFO'lar üzerine bilimsel bir ön araştırma yürütmek olan gayri resmi bir bünye oluşturmak üzere bir araya geldiler. 
Bu toplantıdaki kişiler arasında Profesör Heinrich Ludwig, Dr. Nikolai Zhirov ve Dr. Igor Bestuzhev-Lada, Sovyet kutup uçuşlarının baş pilotu Valentin Akkuratov, generaller Porfiri Stolyarov, Leonid Reino, Georgi Uger ve Georgi Zelvalkin ve docent Yekaterina Ryabova ile Natalia Kravgsova da bulunuyordu. : 

«Ekim 1957'de, adına ‘Birleşik Cumhuriyetler Kozmonotik Bilimi Komitesi'nin UFO Bölümü? denilen, merkez bürosu Moskova'daki Havacılık ve Kozmonotik Bilimi Merkezi Evi'nde bulunan bir kuruluş tesis edildi. Hava Kuvvetleri Tümgererali Porfiri Stolyarov da bu bölümün başkanı seçildi (Bkz. : Bölüm - 1/4). 


«Bu yeni, heyecan verici teşebbüse katılanlarımızı yoğun bir çalışma programı beklemektedir. İlk etapta, UFO'- larla ilgili güvenilir enformasyonun toplanması bir düzene sokulacaktır. Bu da başlangıçta, astronomik, meteorolojik ve jeofizik gözlemevlerinin, uydu ve uzay roketi izleme istasyonlarının ve sivil havaalanları ile  hidrometeorolojik hizmetlerin radar tesislerinin mevcut sistemleri ile yapılacaktır. Bütün bu kuruluşlar, şu anda ellerinde bulunan teçhizatla UFO gözlemleri yapabilirler, 
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<UFO'larm fotoğraflarını çekmek ve UFO'ların yaratabileceği radyasyon ile manyetik etkileri kaydetmek için kullanılacak olan özel aygıtlar henüz tasarım safhasındadırlar. 


«Kaydedilen gözlemler hipotezleri kontrol etmeye yarayacaktır. Bu hipotezler, kanımca, UFO'ların mahiyetini aşina olduğumuz olaylarla açıklamaya çalışmamalıdırlar. Karşılaştığımız diğer süprizleri göz önünde tutarsak göreceğiz ki, doğa bu konuda da bize bazı sürprizler hazırlamaktadır ve belki de köklü bir ‘değerler değişimi” için hazırlıklı olma- 
1112. 


«UFO'larm kökeninin diğer dünyalara ait olduğunu ve dünya haricindeki gezegenlerden gelen uçan araçlar olduklarını belirten hipotez en ciddi incelenimi hakeden hipotezdir. 

«Gözlemlerden anlaşılmaktadır ki, UFO'lar “anlamlı! davranışlar göstermektedirler. Grup uçuşları sırasında bir araya geldiklerinde belirli desenler oluştururlar. Çoğunlukla, havaalanlarının, atom istasyonlarının ve diğer yeni mühendislik tesislerinin üzerinde görülürler, Uçaklarla karşılaştıklarında, her zaman, direkt temastan kaçınırmış gibi manevra yaparlar. Bu, görünürdeki zeki hareketlerin hatırı sayıhr bir Hstesi, UFO'ların araştırma ve hatta belki de keşif yaptıkları izlenimini verir. 


«Ne tuhaftır ki, Mars gezegeni dünyaya yaklaştıkça UFO gözlemlerinin adedi de artar. Bu tamamıyla bir rastlantı mıdır? 


«Bazı kişiler, UFO'ların ancak son yirmi yıldır dünyanın atmosferinde tezahür ettiklerini sanıyorlar. Durum böyle değildir. UFO olayı insanlık tarihi boyunca gözlemlenmiştir. Çarpıcı bir şekilde bugünkü raporlara benzeyen, orta çağdan ve kadim çağlardan kalma belgeler mevcuttur. 
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«Eski UFO raporları arasında, örneğin, 1882'deki ‘geniş bir tabak” ile 1913'de görülen 'góktaslari geçit töreni'nin iyice belgelenmiş gözlemleri yer alabilir, Bu raporlar hâlâ daha incelenmeyi beklemektedirler. 


«En harikulâde UFO olayı ise ünlü ‘Tunguska patlaması! 
dır. 


«Yakın zamanlarda Sovyet bilim adamları, Tunguska patlamasının havadaki bir nükleer infilâkın tüm parametrelerini gösterdiğini ortaya koymuşlardır. SSCB Bilimler Akademisi Raporları (C. 172, No. 4 ve 5, 1967) Alexei Zolotov' un, Tunguska olayına neden olan objenin bir göktaşı ya da bir kuyrukluyıldız olamayacağını kanıtlamak üzere yaptığı çalışmaları ihtiva eder. 


«1967 yazında, Dubna'daki Nükleer Araştırma Birleşik Enstitüsü, Vladimir Mekhedov tarafından yapılmış bir etüdü yayımladı. Bu incelemeye göre, Tunguska patlamasın- dan geriye hatırı sayılır miktarda radyoaktif artıklar kalmıştı. En nihayet, 1966 yılında, Tunguska objesinin uçuşu üzerinde yapılmış gözlemlerin tümünü analiz eden bu makalenin yazarı (Dr. Ziegel'in kendisi) ortaya koymuştur ki, infilâktan önce Tunguska objesi atmosferde yaklaşık 565 kilometrelik (azimut olarak) muazzam bir yay çizmişti, yani bir manevra yapmıştı. 


«Bütün bu yeni sonuçlar, Tunguska objesinin, görünürde, diğer bir gezegenden gelmiş yapay bir uçan araç olduğu düşüncesini teyit etmektedirler (Bkz. : Bölüm - 2/0). 


«Hali hazırda yürütülen araştırmaların bu hipotezi kesinlikle onaylamaları halinde, Tunguska olayı tahminlerin de ötesinde bir önem kazanacaktır. 


«Ancak, bu sonuç da ortaya yeni sorunlar çıkaracaktır. 
Eğer biz gerçekten, diğer gezegenlerden gelen varlıklar tarafından inceleniyorsak, bu varlıkların amaçları nedir? Herhangi bir direkt temastan neden böylesine kaçınıyorlar? Bu gayri sosyal davranışları son derece yüksek bir gelişim seviyesinin doğurduğu bir sonuç mudur ki, aynı bizim karıncalara yukardan bakıp incelediğimiz gibi, bizi öylesine 'yukarılardan’ incelemektedirler? Ya da aynı evrende doğduğumuza ve aynı doğa yasalarına itaat ettiğimize göre, hâlâ daha bir ortak anlayış imkânı mevcut olamaz mi?» 

«Evet, ortaya birçok sorular çıkacaktır, fakat hepsi de geleceğe aittir. Bizim UFO'larla ilgili olarak yürütüğümüz incelemeler oldukça değişik sonuçlara ulaşabilir ve insanlığı oldukça değişik sorunlarla karşı karşıya bırakabilir. 

«Su anda önemli olan şey, UFO'lar hakkındaki tüm önyargıları bir kenara bırakıp bu tuhaf olguyu ele alan, dünya çapında, sakin, sansasyondan arınmış ve kesinlikle bilimsel olan bir çalışma düzenlemektir, Bu araştırmanın konusu ve amaçları öylesine ciddidir ki, bunlar gösterilecek tüm çabaları geçerli kılar. Bu çalışmalar için uluslararası işbirliği şarttır.» (Ref - 5) 

Bu makale 10 yıllık bir süre boyunca, Dr. Ziegel'in UFOloji konusunu işlediği son yazı olacaktır. Dr. Ziegel'e 1968' lerde, konunun yarattığı ilgi ve heyecan sönene kadar sürecek bir tatil izni verildi. Haziran 1968'de yapılan Moskova Parapsikoloji Konferansı'nda da UFO'ları, dünya-dışı uygarlıkları ve bu uygarlıklarla haberleşmeyi konu alan hiçbir tartışmaya yer verilmedi. Artık, 1978 yılını beklemek gerekecekti. 


Dr. Ziegel'in 1978 tarihli röportajı 


Hâlâ daha, Amerika'nın, UF'O'ların ziyaret ettiği tek ülke olmasa bile UFO ziyaretlerinin büyük bir çoğunluğunun meydana geldiği ülke olduğunu tahayyül eden birçok insan vardır. Ancak, diğer ülkelerin gazetelerinde çıkan haberler üzerinde yapılacak herhangi bir inceleme bu yanlış fikri bir anda ortadan silecektir. Dünya UFO'larla doludur ve ne kadar uğraşırsa uğraşsın hiç bir ülke UFO'lardan kaçamaz. 
Sovyetler Birliği'nin resmi görevlileri de en az Amerika'daki aynı türden kuruluşlar kadar ya da daha yoğun bir şekilde UFO konusuyla yıllar boyu savaştılar. Her iki hükümet de şimdi artık, UFO'ların gülünüp geçiştirilemiyeceklerine, açıklanıp bir kenara bırakılamıyacaklarına ve üstelik çekilip gitmeyeceklerine kanaat getirdikten sonra bu savaştan vaz geçmişlerdir! (*) 


Nitekim, Sovyetler'de yürütülen UFO araştırmalarına bir ışık tutmak üzere, aşağıda, en üst seviyeden bazı Sovvet uzay bilimcilerinin Enguirer dergisince yapılmış röportajlarının en önemli bölümlerini aktarmaktayız: 


Sovyet kozmonotlarının çoğunun eğitiminde katkısı bulunan Dr. Felix Ziegel, ilk kez Batı'daki bir yayın organına, yüksek seviyeden, saygıdeğer bilim adamlarının inceledikleri, hayrete düşürücü UFO vakalarını açıklamıştır. Rusya' da incelenen şaşırtıcı kanıtlar arasında şunlar da bulunmak tadır: 


— Alçaktan uçarken yere sürtünen bir UFO'nun arkada bıraktığı tuhaf, açıklanamayan metal partikülleri. 

— Şaşırtıcı ‘melek saç örnekleri: birçok UFO gözlemin- den sonra ele geçirilen ve örümcek ağına benzeyen esrarensiz bir madde. 

-— Dünyada daha önce hiç görülmemiş bir metal ihtiva eden acayip “uzay horozibiği”. 


(*) Bu makalenin yayimlanis tarihi Nisan 1978'dir. 
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— İki askeri uçağın inişe zorlanışı da dahil, inanılmaz UFO temaslarının kuşku götürmez tanıklarının raporları. 


Moskova Havacılık Enstitüsü profesörlerinden, 28 kadar kitabın yazarı ve 20 yıldır UFO'ları inceleyen, 55 yaşındaki Dr. Ziegel şöyle diyordu: 


«Saygıdeğer kişilerin rapor ettiği yüzlerce gözleme ve laboratuvarlarımıza götürülen gerçek kanıtlara dayanıldığın- da görülüyor ki, dünya-dışı gözlem araçlarının Rusya üzerinde incelemeler yapageldikleri kuşku gótürmemektedir.» 


Dr. Ziegel'in kayıtları arasında bulunan en olağandışı vakalardan biri de 1961 yılının 27 Nisan günü, Leningrad'n kuzey-doğusundaki Опера Gölü üzerinde meydana gelmişti: 


«Bir başka gezegenden gelen bir uzay gözlem aracı donmuş olan kıyı hattına sürtündü, ancak ufak bir hasara rağmen yoluna devam etmeyi başardı.» 


Olayla ilgili soruşturmayı askeri mühendis Binbaşı Anton Kopeikin'in ve çevre sorunları bilimcisi Fyodor Denidov' un başında bulunduğu bir birleşik sivil-askeri ekip yürütmüştü. Denidov hükümete verdiği raporda, 25 kadar tanıgın, bir jet yolcu uçağı cesametindeki, mavimsi-yeşil renkte, oval biçimde bir objeyi muazzam bir hızla, sessizce doğuya doğru uçarken gördüklerini yazmıştı. 


Denidov, «Görgü tanıklarının söylediğine göre obje öylesine uçmuştu ki, yere sürtünmüş, ancak hızını düşürmeden esrarengiz bir şekilde yoluna devam etmişti,» diyordu. Binbaşı Kopeikin ise raporunda, objenin, iki ufak çukurun yanısıra 15 m. uzunluğunda уе 3m. derinliğinde bir hendek açtı-Блп yazmıştı. 
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Binbaşı, «Göl üzerindeki buz kırılmıştı,» diyordu, «Buz kitlelerinin altı parlak yeşil renkteydi. Bu buzdan alman örnekler eridiklerinde, magnezyum, alüminyum, kalsiyum, baryum ve titanyumdan oluşan bir artık bırakmışlardı. 

«Ayrıca, tuhaf bir metal parçası ile birlikte, demir, silikon, sodyum, lityum, titanyum ve alüminyumdan oluşmuş, siyah renkte, tam bir geometrik biçime sahip zerrecikler de bulundu. Bu zerrecikler aside ve yüksek derecedeki ısılara dayanıklıydılar.» 


Binbaşı Kopeikin bulgularını, tanınmış Sovyet jeotizikçisi ve Leningrad Teknoloji Enstitüsü üyelerinden Dr. Vladimir Sharonov'a teslim etti. 


Dr. Sharonov, «Siyah zerrecikler henüz açıklanamamaktadırlar - ancak, bu zerreciklerin yapay bir maddeye ait oldukları aşikârdır,» diyordu. «Bu obje bir göktaşı olamazdı. 
Bir uçak olması ihtimalini göz önüne aldığımızda da teknik uzmanlar bir uçağın, donmuş zemine çarpmaktan doğacak öylesine ağır bir sadmeye dayanamayacağını öne sürmektedirler.» 


Dr. Ziegel, insanı hayrete düşüren Sovyet UFO keşiflerine ай bilgiler vermesinin yanısıra Enquirer dergisine, inanılmaz olan, daha önce hiç açıklanmamış bulunan ve son derece güvenilir tanıklarca anlatılan UFO olaylarını ifşa etmiştir; 


«Birçok seref nişanı almış olan bir deney pilotu, iki kez UFO'lar tarafından inişe zorlandığını iddia etmiştir. Arkadiy Apraksin, 1948 yılının 16 Haziran günü, Hazer Denizi'nin kuzeyine düşen Baskunçak yöresinin üzerinde, 9.500 metre yükseklikten bir jet uçağı ile uçarken, ışınlar neşreden, puro biçiminde bir obje görmüştü . 
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«Pilot bu gözlemi hava üssüne rapor etti ve üsteki radarda da objenin görüldüğüne dair onay aldı. Objeye yaklaşması ve inişe zorlaması — aksi takdirde ateş açması emredilmişti. 

«Apraksin UFO'ya dokuz kilometre kadar yaklaştığında, söylediğine göre, ışmlar bir yelpaze biçiminde açılmış ve bir an için gözünü almıştı. Uçağının elektrik donanımının tümü ve motoru durmuş, fakat büyük bir hasar almadan mecburi iniş yapmayı başarmıştı.» 


Dr. Ziegel, yaklaşık bir yıl sonra - 6 Mayıs 1949'da - yeni bir uçağın deney uçuşunu yapan Apraksin'in puro biçiminde bir UFO'yla daha karşılaştığını belirtmiştir. UFO gene, 9 kilometrelik bir mesafeden, pilotu geçici olarak körleştiren ve uçağın elektrik donanımını felce uğratan bir ışın neşretmiş ve Apraksin, Saratov'un 40 kilometre kadar kuzeyindeki Volga Nehri'nin kıyısına mecburi iniş yapmıştı, 

3 Aralık 1967'de, Devlet Sivil Havacılık Bilim Enstitüsü'nün bir deney uçuşunda yer alan mürettebat ve yolcular bir UFO ile karşılaşmışlar, ancak herhangi bir ürkütücü davranış sözkonusu olmamıştı: 


«Gece vaktiydi ve 800 metre yükseklikte Kamennyy Burnu'na doğru yol alıyorlardı ki, son derece parlak bir obje kendilerini izlemeye başladı. 10 dakika süreyle gözlemledikleri bu obje yeri de aydınlatıyordu. 

«UFO'dan birkaç ışık konisi nesrolunuyordu. Uçağa yaklaştıkça ışıkları sönmeye başladı ve kayıp giderek gözden kayboldu.» 

Sovyet hükümetinin 1968 yılında UFO raporlarını kuşkuyla karşılamasına rağmen, birçok bilim adamı UFO'larla karşılaşmalarını Dr. Ziegel'e açıkladılar ve bunu da Rusya’ da resmi politikaya karşı gelmenin bir insanın iş hayatını tehlikeye atabileceğini bile bile yaptılar. 
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Örneğin, еп üst seviyeden bir bilim adamı, üzerinden iki UFO geçtikten sonra arabası ile yakınındaki diğer araba- ların esrarengiz bir şekilde stop ettiklerini rapor etmişti: 

«31 Temmuz 1969 günü, Bilimler Akademisi'nde teknik bilimler doktoru olan L. I Kuprianov, arkadaşlarıyla birlikte saat 20.00 sıralarında Usovo kasabası yakınlarında агаbasıyla gidiyordu ki, üzerlerinden hızla geçip giden, gümüş renginde iki tane disk farketti. Civardaki tüm arabalar stop etmiş ve en azından iki dakika süreyle hiç kimse arabasını çalıştıramamıştı.» 


Moskova Planeteryumu'nda öğretmenlik yapan, astronom L.S. Tsekhanovich, Dr. Ziegel'e, 1968 yılı Eylül ayında iki kez 'UFO hava gösterisi” izlediğini anlatmıştı: 

«Tsekhanovich, Kara Deniz kıyısındaki Gagra kasabası üzerinde parlak, nabız gibi yanıp sönen, kavuniçi renkte bir top gördüğü sırada saat 20.00 civarındaydı. Obje hızla alçalmış ve sonra hareket etmeksizin havada asılıp kalmıştı. 


«Yaklaşık 30 saniye sonra kavuniçi renkte, ufacık bir top belirmiş ve daha büyük cesamette olan öteki objenin çevresinde dolanmıştı. Aynı manevrayı yapan üç top daha ortaya çıkmış, sonra büyük obje uzamaya başlamış ve daha sonra da kaybolmuştu. Bundan bir dakika sonra da bir ışık parlaması olmuş ve objelerin tümü yok olmuştu.» 


Uzay konusunu işleyen bir yazar ve konuşmacı olan ünlü Aleksander Kazantsev'in söylediğine göre, Rusya'daki birçok bilim adamı Dr. Ziegel için, UFO gözlemlerinin incelenmesine yardım etmişlerdir : 


«Sadece, son derece ciddi bilimsel incelemelerden geçtikten sonra ayakta kalabilen ve bilimsel bir statüye sahip 


olan kişilerin anlattığı gözlemler mütalaa edilmektedir, 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«Dr. Ziegel, uzay biliminin ve uzay teknolojisinin incelenimini kapsayan astronomi bilimi konusunda en yüksek mertebeye ulaşmış bir otoritedir. Hemen hemen her kozmonot, uzay uçuşunun temel bilgilerini Dr. Ziegel'den öğrenmiştir.» 

Kendini çalışmalarına adamış olan Dr. Ziegel, UFO'larm bilimsel olarak incelenmeye lâyık olmadıklarını beyan eden hükümetin resmi onayı olmaksızın, yıllar boyunca kendi UFO araştırmalarını yürütmüştür. 

Çalışmalarını yeraltı faaliyeti şeklinde sürdürmesi  gerektiğinden, Dr. Ziegel bulgularını halka açıklayamıyordu. 

Fakat, son zamanlarda Sovyet hükümeti, Dr. Ziegel'in UFO'lar üzerine bilimsel bir yazı sunmasına izin vermiştir Bu da Moskova'da gerçekleştirilen uzun bir röportaj sıra sında UFO kanıtlarını Enguirer dergisine açıklaması için ye şil ışık yakmıştır. 

Dr. Ziegel şöyle demektedir: 

«Bir yıl içinde UFO'larm çalışma prensiplerinin ilk teknolojik teorisi ile ortaya çıkabileceğimi ümit ediyorum. 

«Amerikan ile Rus bilim adamlarının, UFO'ların esratını ilk ve son kez çözmek üzere güçlerini birleştirecekleri günü görür gibi oluyorum.» (Ref - 2) 
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5. BÖLÜM 


PROF. KOBYIZEV VE UFO-ETI TEORİLERİ 


Fizik Profesörü К, Kobyizev Sovyetler'de oldukça tanınmış bir bilim adamıdır. Kendi UFO gözlemlerine değinen bu yazısı, bir Sovyet üniversitesinde vermiş olduğu bir dizi konferanstan alınmadır. Kobyizev'in, uzayın derinliklerinde bize ellerini uzatmak üzere bekleyen, zekâ seviyeleri oldukça yüksek varlıklar hakkındaki iyimser (ve bazılarına göre de olağandışı) teorileri Sovyetler'deki bilimsel çevrelerde, birçoklarımızın tahayyül edebileceğinden çok daha yaygindır: 


«Bir uçan daireyi ilk kez Haziran 1960'da, Taskent'ten 40 
kilometre uzaklıkta, Semerkant Şosesi üzerinde benden başka on kişiyle birlikte, geçecek olan bir arabayı beklerken görmüştüm. Akşam, saat dokuz ile on arasıydı. Büyük bir yıldız cesametinde olan UFO, göğün kuzey-doğu bölümünden uçup geçerek, bir su akrebinin hareketine benzer bir şekilde, dalgalı, parlak salınımlarla yeryüzüne doğru yaklaştı. 

«Ertesi gün Taşkent'te öğrendiğime göre, bu olay, benim onu gördüğüm anda birçok Taşkentli ve Semerkantlı tarafından da gözlemlenmişti. Kırık hatlar izleyerek ve hızında çok büyük farklılıklar göstererek uçması bir kanıt olarak ortaya konulmuş ve bu objenin bir uçak, göktaşı ya da dünyanın yapay uydularından biri olmadığına dair tanıklık edilmiştir. 

«Bir ay sonra Kırım'da (Koktebel'de), çocuklarım ve Leningrad Sanat Enstitüsü'nün öğrencileri olan, Komarov soyadını taşıyan bir çiftle birlikte, üzerimizde uzanan gökkubbede sanki ateşböceklerinin oyunları gibi birtakım manevralar yapan, bir değil tam beş UFO gözlemledim. 

«Smena, No. 7, 1967; Baikal, No. 4, 1967; Technology for Youth, No. 8, 1967 ve No. 1, 1968; Around the World, No. 1, 1958; ve Der Flieger (1958-1960) dergisinde çıkan «UFO - Zamanımızın Büyük Muammas» başlıklı yazı dizisi gibi kaynaklardan da izlenebileceği gibi, UFO'lar, firavunların zamanından günümüze kadar 40.000 defadan daha fazla gözlemlenmiştir. 1966'dan bu yana (*), sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde, 1060'ı aşkın gözlem yapılmıştır. 


«Gözlemler göstermektedir ki, vakaların çoğunda UFO' lar, çapı 10 ile 30 metre arasında değişen ve hatta 200 metreyi bulan ve saatte 75.000 kilometreye kadar çıkan bir hızla birkaç saniyede ulaşabilen bir disk biçimindedirler. Artan hız, ışımalarını sarıdan kırmızıya, kavuniçiye ve mavimsimora dönüştürür. UFO uçuş bölgelerinde manyetik firtina- lar oluşur, hayvanlar panikler ve uçaklar ile otomobillerin hareketini etkileyecek şekilde elektrik kesilmeleri olur. 

«Kozmonotlarımızın, yörüngedeyken, UFO'larm uçtuğu yoğun havanın içinde değil de hemen hemen boşluktaki uçuş hızları olan saatte 26.000 kilometrelik hıza bile ulaşmanın zorluğunu ve hızdaki ya da fazla yükteki yirmi misli bir artışın dünyalı bir pilotu öldürebileceğini ve aracını mahvedebileceğini bilince, ısı ve atalet bakımından bin kat fazla 


©) Not: Konferansın hangi tarihte verildiği, orijinal metinde belirtil memiştir. 
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yüklü olan gezegenlerarası araçların, saatte 75.000 kilometrelik hızlarda ani yön değişimleri ve hatta dünyanın yoğun atmosferinde. keskin dönüşler yaparak sessizce uçmalarını kavramak psikolojik açıdan zordur. Ancak, gerçekler inkâr edilemez: UFO'lar bu tarzda uçarlar ve kendilerini bir веkilde gravitasyonel alanlardan tecrit ederler ya da aşırı miktardaki fazla yüklere bağlı olmalarına gerek yoktur. Bunu anlamak bizim için zordur. Fakat, Gagarin'in (uzaydaki ilk insan) uçuşuna inanmak atalarımıza ne kadar zor gelecekti ve çağımızın zeki bilim adamları için bile jenetik ve sibernetik bilimlerine inanmak ne kadar zor olmuştu. 

«UFO'lar neden uçarlar? Eğer UFO'ların komşu gezegenlerden, Mars ya da Venüs'ten - birçok bilim adamı Mars ile Venüs'ün meskün olduğuna kanaat getirmiştir - geldiklerini varsayarsak bu soruyu yanıtlamak pek zor olmaz. 

«UFO'larla gelen varlıkların, yüksek seviyedeki ve güçlü teknolojisinin .yanısıra mükemmel ve muhtemelen telepatik karakterde donclere sahip bir uygarlığa mensup olmaları halinde, bu varlıklar, dünyada termonükleer bir savaşa yol açabilecek şartların oluşmasından ötürü tedirginlik içinde olmalıdırlar. Böyle bir savaş da güneş sistemimizin dengesini bozacak ve özellikle yanımızdaki gezegenler için yıkıcı olacaktır. Genellikle atomla ilgili bilimsel kuruluşların ve stratejik kilit noktalarını oluşturan merkezlerin çevresinde UFO'lara rastlamamızın muhtemel nedeni de bu olsa gerek. 

«Bizimle temas kurmaya mı çalışıyorlar? Bu sorunun olumlu bir yanıtını şu kaynaklarda bulmak mümkündür: Polonya dergisi Around the World, No. 287, 1959 ve Yugoslavya dergisi Cvet, С. 8, No. 1, 1967. Bu dergiler, benim burada üzerinde duracak kadar vaktimin olmadığı raporları tartışıyorlar ve yorumunu yapıyorlardı. Eğer bu raporlar sahte olmuş olsalardı, bunların uydurma ya da esrarlı bir havaya büründürülmüş olduklarını göstermeye ya da bunları çürütmeye çalışan kişiler ortaya çıkardı. 
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«Yukardaki sorunun yanıtını, Minsk Üniversitesi filoloji bilimi doçentlerinden V.K. Zaitsev, Buryat-Moğol “dergisi Baikal'da Rusça olarak yayımlanan (No. 5, 6, 1967 ve No. 
1, 1968) «Tanrılar Kozmos'dan Gelirler» başlıklı doktora tezinde vermektedir. 


«Marks'ın ünlü, dantazi ancak deneylerle kapı dışarı edilir» sözünü benimseyen Dr. Zaitsev, İncil'le ilgili kaynakları etüd ederek, İncil'de geçen kişilerden Hz. İdris'in, gezegenlerarası bir varlığın «konuğu» olarak bir başka gezegene uçtuğunu ortaya koymaktadır. Hz. İdris'in gezegenlerarası sevgisinin meyvası - Hz. İsa - 30 yaşında, Viflemsky Dağı'nda kozmik bir araçtan inmiş ve üç yıl süren devrimci - aydınlatıcı faaliyetlerinden sonra Golgotha'da çarmıha gerilmişti (Bkz. : Bölüm - 3). 


«Gezegenlerarasi varlıklarla temasın gerçekleştiği vakalara iki örnek daha verebiliriz: Birincisinde, kadim Hindistan'da, insanların savasmamalari için bizlerin cezalandırılmasından, «dehşete düşürücü önlemler»in alınmasından bahsedilir diğeri ise ahlâksızlığın yok edilmesi için Sodom ve Gomora kentlerinin yıkılmasıdır. ' 


«Bugün, ilerisi için ne düşünebiliriz? Böylesine kudretli olan Kozmoslu kardeşlerimizin, milyonlarca güçlüğün üstesinden gelebilmemiz için bize yardım etmeleri imkânsız değil midir? Bunun yanıtı, Komsomolskaya Pravda'da yayımlanan bir makalede bile bulunabilir. Bu makalede inandırıcı bir şekilde ortaya konulmaktaydı ki, bir çocuğun yaralanması onu seven ebeveynlerini yanına çeker ve böylece çocuk onların yanında endişelerinden uzaklaşır ve çalışmakla kazanmadığı bir rahmete mazhar olur. 

«Mahrumiyet ve çalışma, ahlâki gelişmenin gerekli şartlarıdır. Karşılıklı dayanışmama, yardım olmadan, hiçbir zaman karşıtına, karşılıklı dayanışmaya  —dónüstürülemez. 
Gezegensel sistemlerimizi ne gibi tehlikelerin beklediğini bilmiyoruz, ancak gezegenlerarası müşterek yardım sanki bize bir tür «Noel hediyesi» gibi verilmiştir. Zaitsev'in hipotezine göre, diğer gezegenlerden gelen ziyaretçiler bizlere her türlü kaldıraçın, makaraların, tekerleklerin, palangaların, madenciliğin, ateşin ve sürtünmenin prensiplerini bahsettiler.» 
(Ref - 5) 
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6. BÖLÜM 


SOVYET UFO GÖZLEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ 


a — Sovyetler'de, UFO Sorunu ve Genel Tavırlar 


1. Sovyetler'deki «modern» UFO dönemi 1946'da — Вай” dakinden bir yıl önce — başlar. 

2. Sovyetler'de gözlemlenen UFO'lar, dünyanın başka herhangi bir yerinde görülen UFO'larla aynı özellikleri gósterirler. А 
3. UFO gözlemlerinin kitle haberleşmesi kanalıyla açıklanmamalarına rağmen, halkın ve gözlemleri yapanların gelişmelerden en az Batı'daki kadar haberleri olmaktadır. 

4. Sovyetler'deki bilim çevrelerinin, UFO sorununa yaklaşımları, aynı diğer ülkelerdeki bilim adamlarında görüldüğü gibi, ya karşı konulamaz bir çekicilik ya da aynı şiddette bir tepki duymaları şeklinde tezahür eder. 

5. Sovyet UFO araştırmacıları da, aynen Batılı yandaşları gibi, UFO olayının dünya-dışı kökenli olduğunu kabul etmektedirler. 

Şunu da belirtmek gerekir ki Rusya'da, “ЕТІ (extraterrestrial intelligence) : dünya-dışı zeki varlıklar” konusu hem halk arasında hem de bilim çevrelerinde Batı'dakinden çok daha fazla ilgi görmektedir. Rusya bu alanda gerçekten de büyük ve zengin bir tradisyona sahiptir. 


48 


b — Sovyetler'deki Gözlemler ve Sonuçları 


Geceleri ortaya çıkan, tabak biçimindeki acayip görünüşlü uçan objeler hakkındaki rivayetler ilk kez, 1946 yılının Mayıs ayında işitilmeye başlanmıştı. Raporlar hem uçuşları sırasında bu objeleri «ateş-topları» şeklinde gören pilotlar gibi «tecrübeli» gözlemcilerden, hem de bunları yerden gören çiftçiler ve kent halkı gibi «tecrübesiz» kişilerden geliyordu. Her iki tür gözlemci de bu objelerin muazzam hızlarından ve ivmelerinden bahsediyordu ki bu özellikler,'insanların geleneksel tarzda inşa edilmiş uçaklarıyla gerçekleştirebilecekleri herhangi bir uygulamanın çok  ótesindeydi. 
Dr. Ziegel'in, böylece, modern UFO dönemini, UFO'larin Batrda ilk kez Amerikalı Kenneth Arnold tarafından farkedildiği tarih olan ve genellikle başlangıç tarihi diye kabul edilen 
4 Haziran 1947 tarihinden bir yıl kadar önce başlatması ilginçtir. Hem Doğu'da hem de Batı'da «modern» UFO'lar daha 1945 ve 1946 yıllarında görülmüş olduklarından, Dr. Ziegel'in bu savı kesinlikle doğrudur. 


Hakkında pek bir şey bilmediğimiz bir husus, Sovyetler” de yapılmış olan gözlemlerin adedidir. Yayımlanmış oldukları için tespit edilebilen gözlemler elliyi ancak geçer. (*) Fakat, izafi olarak önemsiz sayabileceğimiz bu rakam, Sovyet gözlemlerinin toplamını hiçbir şekilde temsil edemez. 
Rusya'daki gözlem adedi, Sovyet vatandaşları ile UFO konusunu görüşmüş olan herhangi bir kişinin de mutabık kalacağı gibi, muazzamdır (nitekim, Amerika'da yapılan bir Gallup Anketi'ne göre, Amerika'daki gözlemlerin de %90" kaydedilmemektedir). Rusya'da halkın, gözlemleri rapor etmek üzere gazetelerle temas etmeyi düşünmemesinin yanısıra, Sovyet Hava Kuvvetleri de UFO olaylarıyla ilgili olarak, ancak pilotlar rapor ettikleri zaman dosya düzenlerler — aksi halde bir kayıt tutmazlar, Yine de Kuzey Buz Denizi kıyılarındaki Murmansk ile Harkov ve Gorki yöreleri üzerinde 


49 


görülen UFO'lar hakkında, kutup uçuşları uzmanı olan ve sürekli olarak UFO gözlemi yapan Kıdemli Pilot Valentin Akkuratov tarafından hazırlanmış ünlü bir dosya mevcuttur. 


c — Sovyetler'deki UFO Dalgaları 


Aynı, 1949 yılının Temmuz ayında kuzey-batı Rusya'da tanık olunduğu gibi, 1950'lerin ikinci yarısında da bir UFO dalgası görüldü. 1950'lerin sonlarında, özellikle Kazakistan ile Özbekistan'da, UFO'ların yere konmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan raporları ve rivayetleri bir kenara atmak giderek zorlaştı. Ayrıca, «ufak yeşil adamlar» ve «bataklık sakinleri» hakkında sürekli olarak ortalıkta dolaşan hikayeler de mevcuttu. Rivayetlere göre, bu 15512 yörelerde UFO'lar alçaktan uçarak evlerin damını sıyırıp geçiyorlardı ve bu da yeniden dini ayinlerin yapılması için yeterli bir sebep oluyordu (örneğin, Science et Vie dergisinin Temmuz 1961 sayisina bakınız.) Bu esrarı aydınlatmak ve söylentileri susturmak görevi, ilerde Stoljarov Komitesi'nin faaliyetlerini de bastıracak olan L. A. Artsimovitch'e verilmişti. Artsimoviteh, yedi yıl sonra tekrar kullanacağı taktikleri benimseyerek yerel gazetelerde, propaganda ve sansasyon yaratmak amacıyla bunlara neden olduğu için Amerikan Basın” nı suçlayan makaleler yazdı. 

Şurası muhakkak ki, 1966 yılında Rusya'da üçüncü bir UFO dalgası görüldü. Aynı yıl Amerika da bir UFO korkusu geçirmişti. 1967 yılının da Sovyetler Birliği semalarındaki UFO'lar bakımından gene oldukça hareketli geçtiği anlaşılmaktadır, 1968 yılının başlarında ise Soviet Weekly dergisi, önceki yıl boyunca sadece Güney Rusya'da 200'ü aşkın, güvenilir UFO gözlemlerinin rapor edildiğine dair bir makale yayımladı. Rusya'nın Romanya'da yayımlanan enformasyon bülteni Aurora'nın Mart 1968 sayısında da Beyaz Rusya Bilimler Akademisi'nin Başkanı olan Vasili Kuprevici'nin bir yazısı çıktı. Kuprevici bu yazısında, memleketindeki UFO raporları sayısının sürekli olarak arttığını ve bunlar arasında sadece çıplak gözle görülmüş objelerin değil, radar, fotoğraf ve film makinaları ve teleskoplar ile tespit edilmiş olanların da yer aldığını belirtiyordu. Öte yandan, Dr. Ziegel de Smena dergisinin Nisan 1967 sayısında, Rus pilotlarının yapmış olduğu UFO gözlemlerinin, kendisinin Batı'dan aşina olduğu örneklerle aynı olduğunu açıklıyor ve ayrıca, Merkezi Sovyet Aeroloji Laboratuvarı adına faaliyet gösteren Gorilek'in radarskoplar vasıtasıyla UFO'ları algıladığını haber veriyordu. 


d — Uzaylılar İle Temas ve UFO Kalıntıları 


UFO gözlemlerine paralel olarak, UF'O'ları sevkeden Uzaylılar ile temaslar, kaza geçiren UFO'lardan geriye kalan parçalar ve UF'O'ların yarattığı elektromanyetik etkiler gibi konulara değinen Sovyetler Birliği kaynaklı haberler de muhakkak ki çok büyük bir önem taşımaktadır. Ele geçen parçalar ve elektromanyetik etkiler ile ilgili bazı olayları, 1968'lerde durdurulan UFOloji çalışmalarına ancak son yillarda yeşil ışık yakılması üzerine, Dr. Ziegel'in 1978'de yaptığı ilginç açıklamalardan öğreniyoruz (Bkz. : Bölüm - 4) Daha önce, bazı istisnalar dışında, Rusya'dan bu konularla ilgili olarak pek done elde edilemiyordu. Örneğin, Barselona” da çıkan El correo Catalan gazetesinden bir gazetecinin yaptığı ve 18 Kasım 1967 tarihinde yayımlanan bir röportaj sırasında Dr. Ziegel, Rusya'da da ele geçen UFO parçaları- nın korunduğunu ve incelendiğini anlatıyor ve ayrıca, «bilinmeyen bir alaşıma sahip olan bazı metal parçalarından bahsediyordu. 


Aynı şekilde, UFO'ları yöneten Uzaylıların insanlarla va da ınsanların Uzaylılar ile temas kurdukları ya da düşen UFO'lardaki uzaylı varlık cesetlerinin ele geçirildiği Sovyet UFO vakaları hakkında da pek fazla birşey bilmeimekteyiz. (*) Aynı Amerika'da olduğu gibi, Rusya'da da insanlarla Uzaylılar arasındaki temasla ilgili olarak raporedilen vakaların adedi giderek artmaktadır. (Ref - 3) 


e — Rusya ve Amerika Arasındaki UFO Telefon Hattı 


Moskova, SSCB - Sovyet UFO araştırmacıları ile Amerikan “Center for UFO studies: UFO İncelemeleri Merkezi’ arasında bir UFO direkt telefon hattı (hotline) tesis edilmiştir. Ünlü bilim adamı, UFOlog Dr. J. Allen Hynek'in yönettiği Merkez'in elemanlarından Sherman J. Larsen, «Rusya'daki bazı kişiler bize enformasyon temin ederek bizimle işbirliği yapmaktadırlar,» demiştir. Bu irtibat, Merkez'in beyin güçlerinden biri olan istatistiki analizci Dr. David Saunders'in bir teorisini denemek üzere kurulmuştur, Dr. 
Saunders, Merkez'in kompütüründen elde edilen donelerden yola çıkarak, 1977 yılının Aralık ayında Ural Dağları üzerinden bir UFO dalgasının geçeceğini önceden haber vermişti. (Ref - 8) 


(Ж) Во rakam 1972 yılına aittir. 


7. BÖLÜM 


SOVYET UFO OLAYLARINDAN BİR DİZİ 


OLAY 1) 1663 15 Ağustos, Robozero: Yerel saatle 10.00- 12.00 arası kasabanın üzerinde, ateş püsküren ve büyük bir gürültü çıkaran bir obje görülmüştü. Yaklaşık 40 metre çapında (oniki katlı bir bina kadar!) olup güneyden batıya doğru gidiyordu. Robozero gölü üzerinde duran obje, mavi bir duman çıkartmıştı. Önünden de iki ateş sütunu uzanıyordu. Obje iki kez kaybolup sonra tekrar belirdi. Artık daha büyük, daha göz alıcı ve etkileyiciydi. Bir buçuk saat süreyle gözlemlendikten sonra batıya doğru uçarak gözden kayboldu. 


Obje gölün üzerindeyken bazı balıkçılar yaklaşmaya çalışmışlar, fakat aşırı sıcaklıktan dolayı bunu başaramamışlardı. Bedenlerinde yanıklar oluşmuştu. Objenin neşrettiği ışık öylesine güçlüydü ki gölün dibi görünür hale gelmişti ve sağa sola kaçışan balıklar görülebiliyordu. Objenin bulunduğu yerde, suyun üzerinde, rüzgarla yayılan bir pas birikintisi vardı (Znaniya-Sila, 8 Ağustos 1970). 


OLAY 2) 1842 Orenburg : Kasabanın üzerinde, uzun bir süre boyunca havada asılı kalan «tuhaf bir bulut» gözlem- 


lendikten sonra, gökten, tam bir altıgen biçiminde, ufak 


53 


metal objeler düşmüştü (НОВАМА, Ton ve WEVERBERGH, Julien. UFO's From Behind the Iron Curtain, New York, Bantam Books, 1975). 


OLAY 3) 1880 30 Temmuz, St. Petersburg (Leningrad): Yanında daha ufak boyda iki yıldız ya da küre bulunan büyük, küresel bir ışık üç dakika süreyle zikzaklı bir rota izlemis ve sonra birden kaybolmustu (FORT, Charles. The Book of the Damned, London, Abacus, 1974, s. 302) 


OLAY 4) 1908 30 Haziran, Tunguska, Sibirya: Sabahleyin Tunguska taygasi üzerinde muazzam bir gürültü ve ışık çıkararak patlayan bir obje, 20 milyon kilometre karelik bir alanı havaya uçurmuş, 10 milyondan fazla ağacı imha etmişti. Gökyüzünde mantar biçiminde bir bulut belirmiş, şok dalgaları dünyayı iki kez dolanmış ve dünyanın manyetik alanında değişikliklerin meydana geldiği tespit edilmişti. Nükleer ya da termonükleer türden olan bu infilâkın yerden yüksekliği 5 ile 10 kilometre arasındaydı (Bkz. Bölüm - 2/f ve Bölüm 4). 

OLAY 5) 1910 4 Mayıs, Cirnovti; Kent dışında yaşayan matematik profesörü Dr. I. Plemely, akşamüstü, güneyden doğru giderek artan bir hızla yaklaşan parlak bir göksel cisim farketmişti. 40 derecelik bir açı yaparak tırmanan obje, 
hızını azalttıktan sonra kuzey-doğu yönünde uçmuş ve 20 
derecelik bir yükseklikte bir bulutun içinde kaybolmuştu. Üç dakika süreyle parıldayan, yıldız benzeri bir cisimdi bu. 
Viyana'lı Profesör van Hepperger, gözlemi yapan Dr. Plemely'nin çizdiği üç pozisyon üzerine dayandırılan parabolik ayrıntıları hesap ederek bu objenin 100 metre çapında olabileceği sonucuna varmıştı (ANESTIN, Victor, der., Orion dergisi). ; 

OLAY 6) 1938 Sonbahar, Juminda, Estonya: 1 metre uzunluğunda ve yeşilimsi - kahverengi renkte bir obje, kaybolana değin, iki gözlemci tarafından izlenmişti (VALEE, Jacgues, Passport to Magonia, Chicago, Henry Regnery Co., 1969, s. 189). 

OLAY 7) 1943 Eylül, Pushkino: Bu gözlemi yapanlar, Rusya'da Almanlar'la birlikte savaşan ve Azul birliğine dahil olan İspanyol gönüllüleriydi. Olayı rapor eden kişi ise, o günlerde La Coruna radyo - deney ekibiyle birlikte çalışan gazeteti Oscar Rey Brea'ydı. Tanıklar arasında Jesus Arias (Asturia), Paz (Gallicia), Tomas Carbonell (Alicante) adlı kişiler de bulunuyordu. Söz konusu askerler, Alman ve Sovyet Hava Kuvvetleri arasındaki bir savaş sırasında hep birlikte bir koruganın içindeyken, savaşan uçakların üzerinde (tanıklardan birinin belirttiğine göre, «sanki savaşı seyrediyormus gibi») duran, disk biçiminde bir obje górmüslerdi. Obje, sonra, akıl almaz bir hızla uçarak gözden kaybolmuştu (RIBERA, Antonio. Platillos volantes en Iberoamerica Y Espana, Ed. Pomaire, 1968, s. 411-412). 

OLAY 8) 1946 Mayis : Dr. Ziegel, Sovyet UFO gózlemlerinin modern dönem başlangıç tarihini Mayıs 1946 olarak belirlemektedir: Bu tarihte, bazı Sovyet pilotları ile halk arasında bazı kişiler tabak biçiminde objeler görmüşlerdi. 
Rapor edilmiş olan özellikler, aynı bugün tarif edilen tipik UFO gözlemlerine uymaktadır (Bkz. : Bölüm - 6/b). 

OLAY 9) 1948 16 Haziran, Bagkungak: Pilot A. Apraksin, puro biçiminde bir obje ile karşılaşmış ve mecburi inişe zorlanmıştı (Bkz. : Bölüm - 4). 

OLAY 10) 1948 Aralık, Moskova: Moskova üzerinde, güneş ışığını yansıtan, uzunca, balık biçiminde metal objeler görülmüştü, (VALLÉE, Jacques. Anatomy of a Phenomenon, Chicago, Henry Regnery Co., 1965, s. 54). 

OLAY il) 1949 6 Mayis, Saratov: Pilot A. Apraksin, gene puro biçiminde bir obje ile karşılaşarak aynı akıbete uğramıştı (Bkz. ; Bölüm - 4). 

OLAY 12) 1949 Temmuz, Kuzey-Batı Rusya: UFO dalgası (Bkz. Bölüm - 6/c). 
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OLAY 13) 1950 Yaz, Liiduvere, Viljandi (Estonya): Nisan 1977'de Estonyalı UFOloglar, uzaylı varlıkların da górüldüğü, yere konan bir UFO vakasını tesadüfen öğrenmek şansına eriştiler. 

Olay, Viljandi bölgesinde, Suure - Jaani'den altı kilometre ötede yer alan Liiduvere köyünde meydana gelmişti. 

1950 yılında, güzel bir yaz gününde, Liiduvere sakinlerin- 
den altı yasmadki bir kız çocuğu, ormanla çevrili olan bir yonca tarlası içindeki çiftlik evinin yakınında uçağa benzeyen bir obje görmüştü. 

Tanığın hatırladığına göre, birden objeyi gördüğü yere doğru gitmek itilimini hissetmişti. Tarlada yer alan çiftligin 300-400 m. kadar ötesinde, yaklaşık altı metre uzunlugunda, puro biçiminde bir «uçak» görüyordu. Uçları gümüş renginde, merkezi kısmı ise siyahtı ve çıkış kapısı burada bulunuyordu; herhangi bir kanat ya da tekerlek görülmüyordu (Bkz. : Şekil 2). 


Gümüşi gri 


Şekil : 2 


«Uçağın» çevresinde faaliyet halinde olan dört küçük insan farkediliyordu. Altı yaşındaki kızdan birazcık daha uzundular, Giysilerinin olağandışı bir görünümü vardı ve parlak yeşil renkteydi. Yüzleri çıplak ve kırmızıydı (bizim 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cildimizin normal renginden daha kırmızıydı). Başlarına kukuleta gibi bir şey takmışlardı ve bu başlıkla çevrili olmasından ötürü yüzleri de oval biçimde görünüyordu. Tanığın belirttiğine göre, varlıkların ellerini ayrıntılı olarak hatırlamıyordu. Hareketlerinde bir beceriksizlik göze çarpıyordu. 
Varlıklardan biri ayağını kaldırırken ayağıyla araca çarpmıştı. Gözleri tuhaf ve sabitti. 


Varlıklarla konuşan küçük kız, el kol hareketleriyle onlara bir şeyler anlatmak istemişti. Kızcağızı dinleyen küçük insanlar da kendisini yanıtlamışlardı. Tanık bu konuşmanın ayrıntılarını hatırlamamaktadır, ancak anlaşılıyor ki, bu görüşme kelimelerin ifadesiyle değil de daha ziyade telepati yoluyla gerçekleşmiştir — tanığın bugünkü görüşü de bu yön. 
dedir. Tam konuşurlarken, ani bir korkuya kapılan kızcağız koşarak eve dönmüştü (bu korkuya uzaylı varlıkların tuhaf bakışları yol açmış olabilir). Geriye baktığında, «uçağın» yavaşça ve gayet yumuşak bir şekilde havalandığını görmüştü. 
Herhangi bir ses işittiğini hatırlamıyordu. Kızcağız başından geçen bu olayı önce büyükannesine ve sonra da annesine anlatmıştı. Fakat, ikisi de kendisine inanmamıştı. 


Ertesi gün, küçük kız, aynı «uçağın» tarlada bulunup bulunmadığını görmeye gitmiş, ancak olay mahalline yaklaşmaya korkmuştu. Korkusu hâlâ daha geçmemiş ve geçmesi için de bir süre gerekmişti. 


Kızcağız, zihninde, «uçak» kavramı ile tarlada görmüş olduğu puro biçimindeki o obje arasında bir ilişki kurmuştu. 
Daha sonra, diğer uçakları gördüğü zaman, bunların kanatları bulunduğu için kendisine çok tuhaf gelmişti. 


Olayın tanığına konu ile ilgili soruları yönelten yetkili. 
UFOlog Tunne Kelam'dır. 
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(LINA, Juri. «UFO Landings in Estonia,» Flying Saucer Review, Vol. 24, No. 1, Haziran 1978, s. 3). 


OLAY 14) 1953 Bahar, Moskova: Başkent üzerinde UFO'lar görülmüş, gökten melek saçı döküldüğü rapor edilmisti Clypeus, Aralık 1967). 


OLAY 15) 1954 27 Kasım, Moskova: Saat 16.15 ile 16.30 
arası, Kızıl Meydan'daki halk, başlarının üzerinde, yaklaşık 200-300 metre yükseklikte kuzey-batı yönünde seyreden, silindir biçiminde bir obje görmüşlerdi. Obje, bir jet uçağı hıтада tırmanırken bir yandan da dikey bir hal almıştı (VAL-LEE, Jacques. Les Phénomènes insolites de l'espace). 


OLAY 16) 1955 14 Şubat, Moskova: «Kısa bir zaman önce, bir kısım halk, Moskova'nın çeşitli yerlerinden, muazzam bir yükseklikte bir süre hareket etmeksizin duran ve sonra gözden kaybolan, puro biçiminde bir obje gördüler.» 
(Associated Press ajansının bir haberinden). 


OLAY 17) 1955 Şubat, Shlobine, Beyaz Rusya: Gomel ve Shlobine meteoroloji merkezinde çalışanlar, gökte renkli şeritler gördüklerini rapor etmişlerdi. (Sovietskaia Byelorussia gazetesi, 16 Şubat 1955 ve MÉZENTSEV, V. Phénoménes étranges dans l'atmosphére et Sur la Terre, Moskova, 1955). 


OLAY 18) 1956 Kuzey Kutbu: Kuzey Kutbu'ndaki Sovyet hava üssünün baş pilotu olan, tanınmış Sovyet havacısı Valentin Akkuratov, kutup uçuşları sırasında bir UFO'yla karşılaşmasını anlatmaktadır: 


«Grönland çevresindeki stratejik bir buz-alanı üzerinde keşif yapıyorduk. Bulutlardan açık havaya çıkmıştık ki, birden solumuzda, bize paralel olarak uçan, kimliği belirsiz bir 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aracın bulunduğunu farkettik, Kenarları nabız gibi atan, inci renginde büyük bir merceğe benziyordu. Bilinmeyen bir Amerikan uçağı olabileceğini düşünerek karşı karşıya kalmaktan çekindik ve tekrar bulutlara daldık, Kırk dakikalık bir uçuştan sonra bulutlar sona erdiğinde aynı objenin pruvamızda yer aldığını gördük. Görünürde hiçbir kanat, lumboz deliği, anten ya da egzos gazı yoktu. Daha bir yakından bakmaya karar verdik ve objeye yaklaşmak üzere aniden rota değiştirdik. Fakat, biz bunu yaparken obje de manevra yaptı ve gene uçağımıza paralel bir rotada uçmaya devam etti, Yaklaşık 15 dakika sonra, bu esrarengiz araç daha yukarılara tırmanarak kayboldu. Bize imkânsız gibi gelen bir hızla yol alıyordu.» (ZIEGEL, Felix, «Unidentified Flying Objets,» Soviet Life, Şubat 1968). 


OLAY 19) 1957 25 Temmuz, Pasifik Okyanusu Kıyısı : 1950'lerin ikinci yarısında görülen UFO dalgası sırasında meydana gelen bu olayda Sovyet Pasifik kıyı bataryaları, parlak ışıklar saçan UFO'lara ateş açmışlardı (Reuter ve Tass ajanslarının bir haberinden). 


OLAY 20) 1958 19 Mart, Moskova: Başkent yakınında görülen ve yere konmuş olan, tabak biçimindeki büyük bir obje, helezoni bir havalanıştan sonra uçarak gözden kaybolmuştu (VALLEE, Jacgues. Passport to Magonia, s. 270). 


OLAY 21) 1958 30 Mayıs, Kazakıstan : Moskova saatiyle 21.20 ve 21.30 arasında, Urallar'daki ufak bir havaalanında bulunan bazı kimseler kuzeyden doğru uçan tuhaf bir obje görmüşlerdi. İkinci kadirden (m—2) bir yıldız gibi parlıyordu ama, hiçbir yanıp sönme yoktu. Cassiopeia Takımyıldızı'nın dahilinde görünmesine rağmen, 350 metreden daha yukarıda olmadığı ve 150 deniz mili hızla seyrettiği de aşikârdı. 
Batıya doğru bir dönüş yapan obje, hızını 400 deniz miline 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kadar arttırarak hiçbir ses çıkarmadan havaalanının üzerinden uçmaya başlamıştı. Sonra, birden, hareket etmeksizin 10 saniye süreyle havada asılı kaldı. Artık, objeden çıkan ışık küresel bir görünüm almış ve ışık huzmeleri görünmez olmuştu. Kırmızı bir gül rengindeydi. Bu kısa duraklamadan sonra, 'ışık” tekrar hareket etmiş ve 45 derecelik bir açı yaparak birkaç saniye süreyle, 100-120 deniz mili hızla kuzey- batı yönünde uzaklaşmış ve birden ufuk çizgisinin 45 derece kadar yukarısında durmuştu. Bundan sonra kontrol kulesinin yakınına gelen 'ışık', bir nabız gibi yanıp sönmeye başlamisti. Arkasından, muhtemelen helezoni bir yükseliş yapan obje, ufuk çizgisinin 80 derece kadar yukarısında, sanki (görünmeyen) bir eksenin çevresinde bir uydu gibi dönüp duruyordu. İyice uzaklaşan objenin yanına, kırmızı yıldızların renginde ikinci bir 'ışık' yaklaşmıştı. Her iki ışıktan nokta da birbirinin çevresinde uzun bir süre döndükten sonra, en nihayet gözden kaybolmuşlardı (MALLAND, Lloyd. The Official Guide to UFO's (Science and Mechanics dergisinin özel sayısı, 1958). 


OLAY 22) 1958 Bahar, Moskova: Disk biçiminde bir obje, tahminen 3000 metrelik bir yükseklikten helozoni bir şekilde düşmüştü (Ogoniok, Mart 1958). 


OLAY 23) 1950'lerin sonları, Özbekistan ve Kazakistan: (Bkz. : Bölüm - 6/c). 


OLAY 24) 1958 17 Kasım, (olay yeri kesin olarak tespit edilmiş değildir): Çapı Ay'ın çapından daha büyük görünen parlak bir obje, büyük bir yükseklikten alçalırken gözlemlenmişti. Yere konmadan önce, sanki ağaçların yukarısında asılı duruyormuş gibi görünüyordu (VALLÉE, Jacques. loc. cit., s. 273), 
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OLAY 25) 1959 Bahar, Sverdlovsk: Sovyet Roket Üssü karargâhı, 24 saatlik bir süre boyunca, çoğu kez fırlatma rampalarının üzerinde hareket etmeksizin duran, tabak biçiminde UFO'lar tarafından ziyaret edilmişti. Radar ekranlarında tespit edilen bu objeler bir miktar da paniğe sebep olmuşlardı (Flying Saucer Review, Vol. 13, No. 3, Mayıs-Haziran 1967). 


OLAY 26) 1959 Ağustos, Gürcistan : 43 yaşındaki çiftlik işçisi Vasily Dubischev, adı belirtilmeyen bir köyün yakınında bir UFO'nun patlayışına tanık olmuştu. Kalıntı olarak geriye sadece ölü bir yaratık kalmıştı! Dr. Fyodor Petrov, bu uzay yaratığının karbona değil de silikona dayalı bir yapiya sahip olduğunu ileri sürmüştü (CHARROUX, Robert. Le Livre des mondes oubliés, Paris, 1971, s. 449-450 ve Bilim Araştırma Merkezi. Uzaylı İnsanlar, İstanbul, Bilim Araştırma Merkezi Yaymevi, 1978, 5. 30-32). 


OLAY 27) 1959 Ağustos, Moskova: Vnukovo (Moskova) sivil havaalanının radar sistemi, kentin yakınında ve 800 
m. yükseklikte, tabak biçiminde üç adet objenin bulunduğunu tespit etmişti, Hava Kuvvetleri objeleri izlemek üzere uçaklar gönderdiyse de herhangi bir temas kurulamadı (UFO news, Ağustos 1959). 


OLAY 28) 1960 16 Ağustos, Kazakistan: Leningrad'dan yola çıkan sekiz kişilik bir jeofizik keşif heyeti Kazakistan Dağları'nda kamp kurmuştu. Saat 23.00'de, birden, dağların üzerinden, mercek biçiminde, parlak kavuniçi renkte bir obje yükseliverdi. Keşif heyetinin başkanı, mineralog Dr. 
Nikolai Sotchevanov'a göre, objenin çapı Ay'ın çapından %50 daha büyük görünüyordu. Obje önce kuzeyden güneye doğru uçmuş, sonra zikzak yaparak güney-doğuya yönelmiş ve en nihayet, bir yay çizerek dağların arkasında kaybolmuştu. Objenin dış kenarları merkezi kadar parlak değildi (ZIEGEL, Felix. «UFO's, What Are They?» Smena, Nisan 
1967). 


OLAY 29) 1960 Haziran, Taşkent: Fizik Profesörü K. 
Kobyizev, Taşkent'ten 40 km. uzaklıkta, karayolu üzerinde araba beklerken, yanındaki kişilerle birlikte bir UFO gözlemlemişti. Aynı obje, birçok Taşkentli ve Semerkantlı tarafından da görülmüştü (Bkz. : Bölüm - 5). 


OLAY 30) 1960 Temmuz, Koktebel, Kırım : K. Kobyizev' in, yanındaki çocukları ve öğrencilerle birlikte tanık olduğu ikinci UFO gözlemi. Bu kez, bir değil tam beş UFO görmüştü (Bkz. : Bölüm - 5). 


OLAY 31) 1961 Ocak, Kuzey Rusya: Ülkenin kuzeyinde çekilen bir UFO fotoğrafı dikkatleri üzerine çekmişti (Pravda, 8 Ocak 1961). 


OLAY 32) 1961 27 Nisan, Onega Gölü, Leningrad: Alçaktan uçarken yere sürtünen bir UFO görülmüş ve olay ye rinde yapılan araştırma sırasında derin hendeklere ve metal partiküllere rastlanmıştı (Bkz. : Bölüm - 4). 


OLAY 33) 1961 Irkutsk: Dört ayak üzerine yere konmuş olan ve yanında iki de uzaylı varlık bulunan, rokete benzer bir obje görülmüştü. Yakındaki bir laboratuvardan gelen bir doktorun bir de fotoğraf çektiği söyleniyordu (Flying Saucer Review, op. cit.). 


OLAY 34) 1961 Tobelak, Sibirya: Ufak bir nakil uçağı, 
4 yolcusu ve bagajlarıyla birlikte merkezi Rusya üzerinde 
kaybolmuştu. Uçak, iki gün sonra Tobelak yakınlarında bulundu. Herhangi bir hasar olmadığı gibi daha iki saatlik yakıtı da olduğu gibi duruyordu. Mürettebat Пе yolculardan hiçbir eser yoktu. Olayın UFO'larla ilgili olabileceği düşüncesini akla getiren, uçağın 100 metre kadar ilerisinde, yanmış çimenlerden ve altüst edilmiş topraktan oluşan yuvarlak bir arazi parçasının bulunmasıydı (Fiying Saucer Review, ор. cit.). 


OLAY 35) 1962 24 Eylül, Orta Asya - Moskova: Orta Asya'dan yola çıkıp Moskova'ya inen bir TU 104 uçağının yolcuları da mürettebatı da uçağın çevresinde dolanan ve sonra kendilerininkinden çok daha büyük bir hızla uzaklaşarak gözden kaybolan, diske benzer objeler gördüklerini anlatmışlardı (Phénomènes Spatiaux, Aralık 1966). 


OLAY 36) 1962 Harkov: Gökte bazı tuhaf objeler farkedilmişti. Bunlar, birlikte uçan, yüksek bir hızda seyreden, değişik cesamette, yeşil ve pembe renkte toplardı (HOBA-NA, Lon ve WEVERBERGH, Julien. op. cit.). 


OLAY 37) 1964 12 Temmuz, Bologoye: Leningrad'dan Moskova'ya gitmekte olan bir TU 104 uçağının yolcuları Bologoye üzerinde, uçaklarının altına doğru kayan, sonra bir dönüş yaparak belirli bir mesafeden uçağa paralel bir rotaya giren, büyük, parlak, metalik bir disk gözlemlemişlerdi. Yolcular arasında, Uzaylılarla ilgili popüler teorileriyle tanınmış olan Dr. Zaitsev de bulunuyordu. Dr. Zaitsev'in belirttiğine göre, diskin tam merkezinde, kabine benzeyen bir şişkinlik vardı, Birkaç saniye süreyle uçağın yanıbaşında uçan UFO, aniden yön değiştirerek gözden kaybolmuştu (ZIEGEL, Felix. loc. cit.). 


OLAY 38) 1964 Agustos, Harkov: «Gece yarisi сіуагіп- da, Lugansk eyaletinin Borovenki köyü üzerinde uçan, si- 


lindir biçiminde bir obje gördüm. Bir uçağın üç misli büyüklüğündeydi ve aşağı yukarı 1000 metre yükseklikten güneye doğru uçuyordu. Önceleri yere paralel bir durumda 
seyrediyordu. Fakat, daha sonra, birden yön değiştirerek 60 
derecelik bir açıyla yukarıya tırmanmaya başladı. Objenin rengi sarıydı ve bombardımanı andırır bir gürültü çıkarıyordu. Alevden bir kuyruğu olan obje, sanırım, yaklaşık bir jet uçağının hızında uçuyordu.» (Znania to Pratnia gazetesinde yayımlanan, Mihai Oleinik imzalı bir yazıdan). 


OLAY 39) 1965 Yaz, Sukhumi, Kafkasya: Jeodesi astronomu Dr. Lyudmila S. Tsekhanovich, gündüz vakti, deniz üzerinde hızlı bir manevra yaptıktan sonra dağlara doğru yönelen bir UFO görmüştü. Disk biçimindeki bu parlak objenin merkezinde kabin şeklinde bir şişkinlik vardı. Dr. 
Lyudmila, ayrıca, bu merkezi bölümün üzerinde, içerden aydınlanmış gibi görünen deliklerin bulunduğunu da tespit edebilmişti (ZIEGEL, Felix. loe, cit.). 


OLAY 40) 1965 26 Temmuz, Ogre, Letonya: Astronom Robert Vitolniek, Yan Melderis ve Esmeralda Vitolniek, Ogre Gózlemevi'nde gece bulutlarını etüd ediyorlardı. Saat tam 21.35'de, batı yönünde yavaşça ilerleyen olağandışı parlaklıkta bir «yıldız» gördüler. Dürbünle bakıldığında «yıldız» yerini ufak, yassı, üçgen şeklindeki bir noktaya bıraktı. 
Fakat, teleskopla baktıklarında şu inanılmaz manzaraya tanik oldular: 

Mercek biçiminde ve astronomların tahminlerine göre 
100 metre çapında olan bir diskin merkezinde ufak bir küre 
göze çarpıyordu. Bu diskin çevresinde, diskin çapının iki misli mesafede, diskin merkezindeki küreye benzeyen üç tane ufak küre yer alıyordu. Bütün bu sistem giderek dünyadan uzaklaşıp ufalırken, bir yandan da küreler yavaşça diskin çevresinde dönüyorlardı, 15 ya da 20 dakika kadar sonra küreler, sanki değişik yönlerde uzaklaşıyormuşçasına 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diskin çevresinden ayrılmaya başladılar. Merkezdeki küre de yerini terkederek uzaklaştı. En nihayet, saat 22.00'de bütün bu zümrüt yeşili, parlak cisimler öylesine uzaklaşmışlardı ki, astronomlar hepsini gözden kaybetti. 

Bu tuhaf görüntü göğün kuzey-batı kesiminde, ufuk cizgisinin 60 derece kadar yukarısında gözlemlenmişti. Astronomlar, bu esrarengiz objelerin, yaklaşık 90 kilometrelik bir irtifada bulunduklarını tahmin ediyorlardı (ZIEGEL, Felix. «Unidentified Flying Objects,» Soviet Life). 


OLAY 41) 1965 24 Eylül, Noviı Atos, Abhazia: Jeodesi astronomu Dr. L.S. Tsekhanovich, aynı yılın yaz aylarında Sukhumi yakınında gördüğü UFO'dan sonra bu kez de Novi Atos manastırının üzerinden hızla geçen ve olağandışı manevralar yapan ufak bir disk görmüştü. Sözkonusu manastır, birtakım vadilerin ortasında yükselen dağların yukarısında yer alıyordu. Diskin çoğunlukla helezoni olan hareketleri oldukça karmaşıktı (Sputnik, Aralık 1967). 


OLAY 42) 1966 4 Nisan, Odessa: Hava Kuvvetleri'nden Binbaşı Baidukov, Odessa Bölgesi üzerinde gece uçuşu yaparken, uçağının radar ekranında tuhaf bir objenin görüldüğünü farketmişti. Aynı obje yerdeki radar üniteleri tarafından da tespit edilmişti. Objenin seyrettiği irtifa 15 dakika içinde 45 km'den 30 km'ye, bir onbeş dakika sonra 20 km'ye ve bunu izleyen on dakikalık bir süre sonunda da 14 km'ye düşmüştü. Objenin kimliği hiçbir zaman belirlenemedi (ZIEGEL, Felix. loc. cit). 


OLAY 43) 1966 24 Nisan, Taşkent: Sabahın erken saatlerinde Taşkent'i yerle bir eden deprem sırasında kör edici bir ışık parlaması görülmüş ve meşum bir homurtu işitilmisti. Köylerin çoğu bir moloz yığını haline geldikten sonra, yüzbinlerce kişinin, üzerinde parlak küreler görülen bir objeyi gözlemlediğinden bahsediliyordu. Bu küreler bazılarınca, ışınlar neşreden Noel ışıklarına ya da balonlarına benzetilmişti (Hobana, Ion ve WEVERBERGH, Julien. op. cit.). 


OLAY 44) 1966 17 Haziran, Enlista, Kuzey Kafkasya: Akşam saat 21.45'de, Enlista varoşlarında, Volgograd'daki Petrol ve Gaz Endüstrisi Enstitüsü'nden gelen ve başlarında V.G. Krylov'un bulunduğu bir grup jeofizikçi, gökyüzünden geçmekte olan kırmızımsı bir obje görmüştü. Ufak bir disk biçimindeydi. Cisim, birden helezoni bir yörünge izleyerek hızla alçalmaya ve kırmızımsı rengi de parlak bir beyaz - maviye dönüşmeye başlamıştı. Sonra, alevlenme gibi bir şeyin görülmesiyle birlikte obje yerini, parlak mavi renkte, yuvarlak bir buluta bırakmıştı. Bu da hızla yayılarak егі. 
miş gitmişti (Aurora, Mart 1968). 


OLAY 45) 1966 7 Ağustos, Moskova: Akşamüstü, Koutchina köyü sakinleri tarafından, top biçiminde, parlak bir obje görülmüştü. Leninskaia Znamia gazetesinin olayla ilgili olarak topladığı kanıtlara göre, bir elektrik ampulünü ав: dirir boyutlara sahip olan obje düz bir rota izlemiş ve sanki, ufukta parçalanmıştı. Bir kıvılcım yağmuru görülmesi bu kanıyı uyandırmış, ancak hiçbir gürültü — duyulmamisti (Associated France Press ajansının 14 Ağustos 1966 tarihli bir haberinden). 


OLAY 46) 1966 20 Ekim, Kherson:  Hidrometeoroloji Okulu'nun müdürü V.L. Duginov, kendisinden başka 50 kadar tanıkla birlikte, görünürdeki çapı Güneş'in çapından iki ile üç misli daha büyük olan ve doğu yönünde ilerleyen, tabak biçiminde bir obje görmüştü. (Hobana, lon ve WEVER BERGH, Julien. op. cit.). 


OLAY 47) 1967 Güney Rusya: 1967 yılı boyunca, Güney Rusya'da 200'ü aşkın UFO gözlemlenmişti (Soviet Weekly ve Ouest- France, 10/11, 2, 1968). 
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OLAY 48) 1967 17 ve 18 Temmuz, Kislovodsk, Kafkasya: Temmuz 1967'de, Kislovodsk'tan 18 km. uzaklıktaki, SSCB Bilimler Akademisi'ne bağlı Astrofizik Dağ İstasyonu'na yerel gazetelerden gelen mektuplarda, 17 Temmuz günü saat 21.20'de göğü katettiği görülen kırmızımsı, tuhaf bir hilâl- den söz ediliyordu. 

Nitekim, 18 Temmuz sabahı erkenden Dağ İstasyonu'ndan Ay'ı gözlemlemekte olan astronom H.I. Potter, Moskova saatiyle 02.00'de, berrak, yıldızlarla dolu gökyüzünde tuhaf bir formasyon farketmişti: Kuzey-doğuda, - yaklaşık 20 derecelik bir yükseklikte beyaz bir «bulut» belirmişti. Çapı, görünürde, Ay'ın çapının iki misli Obüyüklüğündeydi ama, burun tarafı Ay'dan birkaç kez daha az parlaktı. «Bulut», yoğun bir süt beyazı rengindeydi ve kuzey ucuna yakın bir yerde, açıkça seçilebilen, gül kırmızısı renginde bir çekirdek vardı. Giderek genişledi ve daha soluk bir görünüm aldı. 
Birkaç dakika sonra, beyaz «bulut» tamamen dağılmış, geriye sadece kırmızımsı çekirdek kalmıştı. Günün ağarmasına doğru çekirdeğin de dış hatları silindi ve sonra kayboldu. 
Bu değişimleri gösteren fotoğraflar çekilmişti (ЖЕСЕ, Felix, loe. cit.). 


OLAY 49) 1967 8 Ağustos, Kislovodsk, Kafkasya: Yukarıdaki gözlemin yapıldığı aynı Dağ İstasyonu'nda astronom Anatoli Sazanov ve on kadar çalışma arkadaşı, saat 20.40'da, asimetrik bir hilâl biçiminde, dışbükey kenarı hareket yönüne bakan bir UFO görmüşlerdi. Hilâlin uçlarından, bir jet uçağının arkasında bıraktığı izi andıran, hafif parlaklıkta bir iz çıkıyordu. Çapı, görünürde, Ay'ın çapının üçte ikisi kadardı ve Ay kadar parlak değildi. Kırmızıya çalan sarı bir rengi vardı, Obje, göğün kuzey kesiminde ve ufkun 
20 derece kadar yukarısında, batıdan doğuya doğru yatay 
bir yol izliyordu. Ursa Major'dan Cassiopeia'ya kadar olan mesafeyi yarım dakikada almıştı. Hilâlin ilerisinde, belirli 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bir mesafeden, birinci kadirden (m — 1) bir «yıldız» ilerliyordu. Giderek ufalan hilâl ufak bir diske dönüşmüş ve sonra bir anda ortadan kaybolmuştu. Sazanov'a göre, hilâl 
18 km. kadar uzaklıkta bulunuyordu ve çapı da en az 150 
metreyi buluyordu. 


Aynı cisim, 4 Eylül ve 18 Ekim 1967 ile 18 Temmuz 1968 
günleri tekrar gözlemlenmişti. Bu kez, Kislovodks Gözlemevi'ndekiler ve bölgedeki halkın arasından bazı kimseler ile Kazan'daki gözlemevinin personeli tarafından da görülmüştü. 
Bu gözlemler sırasında, hilâl biçimindeki objenin refakatin- de, önde giden «yildiz»in yanısıra başka parlak «uydular»in “bulunduğunun tespit edildiği de olmuştu. Gözlemlerin birin- de Kazan astronomları, objenin hızının saniyede 5 km., yani saatte 18.000 km. olduğunu tahmin etmişlerdi O (ZIEGEL, Felix. toc. cit.). 


OLAY 50) 1967 29 Eylül, Ukrayna: Zaporoje-Volgograd uçuşunu yapan bir I.L. 14 uçağı, Ukrayna üzerinden geçerken, birden, uçağın yukarısında uçan kimliği belirsiz bir obje görülmüştü. Motorları duran uçak, aşağıya doğru süzülmeye başlamış, yere 800 metre kala obje ortadan kaybolunca, uçağın motorları yeniden çalışmıştı. Yolculuğun geriye kalan kısmı olaysız geçmişti (Sovietskaia Latvia, Aralık 1967 ve Veac Nou, 28 Kasım 1968). 


OLAY 51) 1967 3 Aralık, Kamennyy Burnu: Deney uçuşu yapan bir uçağın mürettebatı ile yolcuları, 800 metre yükseklikte karşılaştıkları bir UFO'yu 10 dakika süreyle gözlemlemişlerdi. (Bkz.: Bölüm . 4). 


OLAY 52) 1968 20 Temmuz. Kaarna Gölü, Otepáa (Es- 


tonya): 1968 Yazı'nda, Güney Estonya'da, 14 yaşındaki üç genç kız, olağandışı bir olaya tanık olmuşlardı. 
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O günlerde Sovyet Basını sık sık UFO'lardan bahsediyor ve bu gençler de böyle bir şey görebilmek için can айyorlardı, Nitekim, bu arzuları Tartu Cimnastik Okulu'nun «Veski» spor tesislerinde gençler için kurmuş olduğu yaz kampında gerçekleşiverdi (Bkz.: Şekil 3). 


Tanıklardan, şimdiki sosyal o statüsünden dolayı adını açıklamak istemeyen biri, 4 Mayıs 1977 günü UFOlog Juri Lina tarafından teybe kaydedilmiş olan şu öyküyü anlatmıştır ; 

«1968 Yazı'nda tatilimi arkadaşlarımla birlikte, Otepâa yakınındaki Kaarna Gölü'nde geçirdim. 20 Temmuz gecesi, saat 24.00 ile 01.00 arası, tuhaf bir şey oldu. Kaldığımız evin arkasında yer alan ve her zamanki yemek mahallimiz olan tahtadan masanın çevresinde oturuyorduk. Ay ışığıyla aydınlanmış alışılmışın dışında sessiz ve güzel bir gece olduğunu hatırlıyorum. 

«Birden, gökte yüksek hızda seyreden parlak bir ‘yuldiz’ gördük. Az -sonra, aniden ortaya çıkan ve puro biçiminde olan bir obje ile birleşen 'yıldız', kısa bir süre sonra da gözden kaybolmuştu. Vakit zaten geç olduğundan yatmaya karar verdik. İlginç olanı şudur ki, sürekli olarak tuhaf, ağır- 


69 


MH 
| 
Í 
À 


luğını hissettiren bir korku duyuyorduk. Sanki tuhaf bir olayı önceden bekliyor gibiydik. Bu his bizi paralize etmişti ve mevcudiyetini odada bile hissediyorduk. Gökteki büyük ‘puro’ korkumuzu daha da arttırıyordu. 

«Tam yatmaya hazırlanıyordum ki, oda birden aydın lanıverdi. Kız arkadaşım, “Bakın! Bu пе’ diye bağırıyordu. 
Pencereye doğru döndüğümde, yaklaşık 50 m. ötede yer alan, büyük, parlak bir obje gördüm (Bkz.: Resim 1). 


"PT 


`x 


Resim : 1 


«Objenin bir otobüse benzediğini düşünüyordum. Sanki | bir projektörden çıkıyormuşçasına kırmızımsı kavuniçi ve sarı renkte olan ışınlarla çevriliydi. Işık, gözlerimizi kamaşturmıştı, Ancak, az sonra söndü ve görünürde sadece koyu, parıldayan bir nebulaya benzer bir şey kaldı. Bu da yeşil - mavi renkte bir ışık neşretmeye başlamıştı. Ayrıca, objenin çevresinde, cesameti giderek ufalıyor gibi görünen, mavi - yeşil renkte bir bant da seçilebiliyordu. Bütün bu görüntü bize, az da olsa bir diski hatırlattı. Bu mavimsi ışık çok 


esrarengizdi; çevresindeki ağaçlıkları aydınlatıyor ve bizi ürkütüyordu. 


«Obje, beş dakika süreyle bizim görüş alanımızda kaldı. 
Sonra, hafif bir vizildama işittik ve bulunduğu yerden ayridi. Fakat, havalanirken göremedik; yolun kenarındaki саlılıkların arkasında kaybolmuştu. 

«Objeyi gözlemlerken kendimi kaskatı kesilmiş gibi hissetmeme rağmen, şimdi de hemen dışarıya çıkmak ihtiyacını duyuyordum. Evin köşesine vardığımda, bir kadına benzeyen, insan biçiminde ufak bir varlık gördüm. Varlık, objenin az önce bulunmuş olduğu yerde duruyordu. Büyük bir ihtimalle de yaklaşık 140-150 cm. boyundaydı. Göğsünde, parlak bir gümüş şeride benzeyen bir şey vardı. 


«Varlık birden yok oluverdi. Kendisini sadece çok kısa bir süre için görebilmiştim. Şonra, odama döndüm. 

«Ertesi sabah, huzursuz bir geceden sonra, olay hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istedik. Objenin bulunmuş olduğu yerde toprak, sanki bir kireç yığını çimleri yakmışçasına yanmış gibi görünüyordu. Yanan toprak parçası, belli belirsiz yaklaşık iki metrelik bir çapı olan bir daire şeklindeydi. Yola kadar uzanan 30 metrelik bir mesafe boyunca toprakta çok acaip izlerin bulunması tuhafımıza gitmişti. (Bkz.: Şekil 4). Obje, sanki yol boyunca sıçramıştı. 


Ж X 


Şekil : 4 


«Olanları sabahleyin arkadaşlarımıza anlattığımızda bizi pek ciddiye almadılar. Bize, olan biten hakkında pek düsünmememizi ve ‘sesimizi hiç çıkarmamamızr tavsiye ettiler. 
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«Ancak, mutfak görevlileri, geceleyin gölde kürek çekerlerken geceyarısı oniki sıralarında çok büyük bir gürültü işittiklerini söylediler, Halbuki, biz de tepenin üzerinde ve gölden sadece 50 metre ötedeydik ve hiçbir gürültü işitmemiştik. Doğrusu, hayret ettik.» 


Olayın dikkate değer bir yanı da bu tanığın o zamanlar bir günce tutması ve bu güzel rastlantı sonucunda sözkonusu gözlemin temel ayrıntılarının bugüne kadar korunabilmiş olmasıdır. Tanık kızlar, ayrıca, ayrıntıları bir kâğıt üzerine not ederek bir şişeye koymuşlar ve şişeyi de tam, yaptıkları gözlemin meydana geldiği yerde toprağa gömmüslerdir. 


Olay mahalli Juri Lina tarafından incelendiğinde, obje ile uzaylı varlığın gözlemcilerden en az 150 metrelik bir mesafede bulundukları belirlenmiştir. İzlerin oluşturduğu dar yol da yaklaşık 180 metre uzunluğundaydı, tanıkların ifade ettiği şekilde 30 metre değil. 


Kampın o zamanki yöneticilerinin böyle herhangi bir öyküyü işittiklerini hatırlamadıkları, ancak bu öykünün yukarıdaki malumatı veren tanığın annesi, aile yakınları ve о zamanlar kampta çalışan ve aynı tanığın arkadaşının annesi olan bir. görevli tarafından onaylandığı ortaya konulmuştur. 


Bu kişiler, üç genç kızın 1968 yılında anlattıkları tuhaf öyküyü hatırlamaktadırlar. (LINA, Juri, op. cit.). 


OLAY 53) 1968 17 Eylül, Antisiferona, Sibirya: Kasabanın üzerinde beş dakika süreyle gözlemlenen yuvarlak bir obje, kuzey-batı yönünde hızla uzaklaşarak gözden kaybolmuştu (ALEXIO, Н.В. «Humanoids Encountered at Baleia.» 
Flying Saucer Review, Vol. 15, No. 1, Ocak-Şubat 1969). 
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OLAY 54) 1968 26 Eylül, Yakovlevskaia: Bir mühendis, sabah saat 02.00 civarında kasabanın üzerinde, büyük bir hızla hareket eden bir «balon» görmüştü. «Elektriki, fosfor gibi ışıldayan bir görünümü» olan obje ufkun üzerinde gözden kaybolmuştu. Bu objenin «gerçek» bir balonla karıştımimis olmasına imkân yoktu (İbid.). 


OLAY 55) 1968 Eylül, Gagra, Karadeniz: Jeodesi astronomu Dr. L.S. Tsekhanovieh, Eylül ayında iki kez, UFO'ların ilginç hava «gösterilerini» izlemişti (Bkz.: Bölüm - 5). 


OLAY 56) 1968 12 Kasım, Derna, Sibirya: Olay günü Dernalılar, kendilerine katılan 200'ü aşkın işçi kardeşleriyle birlikte açık bir alana toplanmışlar, kentlerinde uygulanmakta olan çeşitli hükümet projelerinin gidişatını denetlemek üzere Moskova'dan gelen Vladimir Volkhoff'un yaptığı konuşmayı dinliyorlardı. 


Volkhoff, konuşmasının tam orta yerinde, birden, gözleri faltaşı gibi açılmış, kalabalığın üzerinden doğru gökyüzüne bakakalmış bir halde duruverdi. Dinleyiciler önce, rahatsızlandığını sandılar ve kendisine yardım etmek üzere kalabalığın içinden en az üç doktor çıktı. Fakat, Volkhoff'un fiziki bir rahatsızlığı yoktu. Ancak, gözleri önünden geçmekte olan manzara öylesine tuhaftı ki, aklını kaybettiğini düşünebilirdi. 


Kalabalığın arasından arkalarına dönüp bakanlar, Volkhoff'u susturan olayın ne olduğunu görmüşlerdi. Göğün güney-batı kesiminden, disk biçiminde UFO'lardan oluşmuş, öğlen güneşi alında pırıl pırıl parıldayan bir zincir yaklaşıyordu. Gökyüzündeki bu geçit alayında yaklaşık yirmidört adet disk yer alıyordu. Hepsinin de önünde, başı çeken ve diğerlerinden daha büyük cesamette olan bir UFO bulunuyordu: Bu UFO, aynı, Sovyet İhtilâli'nin sembolü olan orak-çekiç biçimindeydi! (Bkz.: Şekil 5). 


р ATAN 


Şekil : 5 


Hava alayı yakına gelip de yaklaşık 100 metrelik bir irtifaya kadar alçalınca, kalabalığı yoğun ve bunaltıcı bir uğultu sardı, Kulaklarını elleriyle kapayan kendini yere atıyordu. 

Konuşmacı kürsüsünde Volkhoff'un yakınında duran bir güvenlik görevlisi tüfeğini kaldırarak objelerden birine tam onikiden nişan almıştı ki, üzerine atılan Volkhoff, namlusundan tuttuğu tüfeği gökyüzünün bir başka yönüne doğru çevirerek zararsız hale getirdi. Mikrofon hâlâ açık olduğundan ikalabalıktakiler, Volkhoff'un muhafızı «haşlayışımı» ve ateş etmemesi için uyarışını duyabiliyorlardı. — Volkhoff, UFO'lardan muhakkak ki, onun çelimsiz tüfeğinden çok daha üstün silâhların bulunduğunu ve açılacak ateşin hemen bir misillemeye yol açarak oradakilerin yaşamını tehlikeye sokacağını söylüyordu. 
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Sonra, UFO'lar, nasıl ansızın geldilerse öylece gittiler. 
Orak-çekiç biçimindeki «önderleri? yukarıya doğru fırladı ve diğerleri de muazzam bir hızla onu izlediler. 

Beklenmeyen ziyaretten dolayı oldukça sarsılan Volkhoff, konuşmasını tamamlayıp çabucak, tavsiyeleri ihtiva eden bir liste okudu, birkaç ödül dağıttı ve oradan hızla ayrıldı. 
Ertesi gün resmi görevliler Derna'daki tüm kameralara el koydular. Kameralar bir hafta sonra iade edildiğinde içlerindeki filmlerin alınmış olduğu görüldü (PLAYER, M.S. 
«The Flying Hammer and Sickle,» TRUE Flying Saucers and UFOs Quarterly, No. 2, 1976, s. 58-61). 


OLAY 57) 1969 Bahar, Kafkasya: Kızıl Ordu dağlarla kaplı Kafkasya'da yıllık manevralarını yaparken, bu bölge- den bir dizi UFO gözlemi rapor edilmişti. Açık arazide görev yapan birçok yüksek rütbeli subay gözlemleri hemen Moskova'daki Kızıl Ordu Karargâhı'na rapor etmişti ama, karşılığında da raporları kuşku ve hattâ alayla karşılayan üstlerince azarlanmışlardı. Kafkasya'dan bildirilen gözlemler ile Derna gözlemi arasındaki çarpıcı benzerliğin farkına varan- lar da sadece, birkaç ay önce Derna'da yapılan gözlemle ilgili olarak Vladimir Volkhoff'un verdiği raporu okumuş olan ya da bu rapor elinden geçmiş bulunan görevlilerdi. Bütün bu gözlemlerin tek bir ortak yanı vardı: «orak-çekiç biçimindeki UFO!» 


Kafkasya gözlemleri ile ilgili raporlar incelendiğinde anlaşıldı ki, Ordu subaylarının — Kafkaslar'da gördüğü ilk UFO, devasa bir orak-çekiç biçimindeydi. Obje, doğrudan, komutanın arazideki karargâhının üzerinde yaklaşık yarım saat süreyle asılıp kalmıştı. Birliğe komuta eden general, önce, UFO'yu yabancı bir casus uçağı sanmıştı, Bu acaip araç karşısında işini hiç de şansa bırakmak niyetinde olmayan general, yerden-havaya füze atış takımına UFO'yu 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düşürmeleri ісіп emir vermişti. Füzeler, birbiri ardına objeye doğru fırlatılmışlar, ancak, hedefe tam onikiden çarpacakları anda esrarlı bir şekilde rotadan sapmışlardı. 

Füze takımının ortaya koyduğu nişancılıktan memnun kalmayan general, bu kez de füze taşıyan MİG uçaklarından oluşmuş bir filonun bu UFO'yu ortadan kaldırmasını emretmişti. MİG uçakları havalanır havalanmaz UFO da dikey bir rota izleyerek yukarılara tırmanmış ve bulutların içinde kaybolmuştu. MİG pilotları, böylesine yüksek hızla uçan bir objeyi kovalamanın anlamsızlığını bildiklerinden üslerine dönmüşler ve bu kısa karşılaşma sırasında gördüklerini uzun uzadıya rapor etmişlerdi. Hem füze atış takımından, hem de pilotlardan toplanan kanıtlar, «ivedi» başlığı altmda Moskova'daki askeri karargâha gönderilmiş ve birkaç saat içinde, «Nyet» şifreli bir belge gelmişti. 

Sanki bir programa uyuyormuşçasına aynı UFO ertesi hafta tekrar ortaya çıktı. Bu kez daha bir büyük, daha bir parlaktı ve hatta, orak-çekici daha da andırır olmuştu. 
Kafkasya'daki Ordu ile birlikte görev yapan bilim adamları, en geniş bir hayal gücünün bile bu UFO'yu bir takımyıldız ya da yeni bir gezegen olarak teşhis edemeyeceği üzerinde mutabık kalmışlardı. Yerel halk arasından bazı kimseler de bu tuhaf biçimdeki aracın mahiyeti hakkında kişisel fikirlerini öne sürüyorlardı, Onlara göre, bu UFO kesinlikle, ulusal sembol olan orak-çekiç biçimini alarak «Sovyetler Birliği'ni mutlu bir gelecekle kutsayan» semavi bir alâmetti. 


Kremlin'in askeri dehalarının bu gözlemler karşısında kuşkucu bir tavır takınmış olmalarına rağmen, Kafkasya ve güney-batı Rusya'daki tüm Kızıl Ordu ileri karakolları ile tesislerine UFO rapor formları gönderildi. Bu raporların her biri üst rütbeli subaylarca kontrol edilecek ve göz. 
lem sırasında çekilmiş herhangi bir fotoğraf varsa bu da 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rapora eklenecekti. Bunun yanısıra Sovyet astronomlarına da, UFO tezahürü ihtimalini göz önünde tutarak sürekli gözlemler yapmaları ve görülen UFO'ların cesametini, biçimini, hızını ve uçtuğu yüksekliği rapor etmeleri emredildi (İbid.). 

OLAY 58) 1969 31 Temmuz, Usova: Bilimler Akademi-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UFO BİLİMSEL KURAMLARI 
«Çağdaş Gizem, UFO'lar ve Yapıları 
» Yeryüzü Deneysel UFO Etüdleri. 
»Karsit-Cekim Deney Cihazları 
«Bir Bilim Akademisinin UFO Ucus Tezi, 
«Dünya Fizik Yasalarına Karsı UFO'tar. 
« UFO'lar ve Kozmik Enerji Sorunu. 


2.Kitap 25 FU 


REENKARNASYON 
« Yeryüzünde Kaç Kez Doğulur? 
e Aynı Kişi Erkek veya Disi Doğabilir. 
• Gene -Doğma'nın Biimsel Kanıtları. 
» Geçmis Yasam Anı ve İzlerinin Tespiti, 
» Her Yasam Sonunda Ote Aleme Geçiş. 
» Gene Doğmak ve Çeşitli Sorunları. 


5. Kitap 30 TL, 


MU UYGARLIĞI 
» Batık Bir Uygarlık ve Kanıtları. 
a MU Uygarlığı ve Cesitli Kalıtları. 
eMU Uygarlığı ve Görkemli İnsanlığı e İnsanlığın İlginç Çok Uzak Geçmişi 
• MU Uygarlığı ve Uzaylı Varlıklar. 
« MU'nun Uygarlığımızdaki Torunları, 


10. Kitap 30 TL, 


UZAYLILAR 
» Uzaylılar Nereden Geliyorlar... 
» Uzaylılar Ne Amaçla Dünyadalar... 
» Uzaylılar Nasıl Yaşıyorlar... 
„ UFO'lar Nasil Uçmaktadırlar... 
.UFO'lar Boyut Değiştirebilirler rni... 
»UFO'lar Kimlerce Yönetilmektedir... 


V. Kitap 25 TL. 


Ғғ KOZMOS'DAN DÜNYALILARA - 
*UMMO Planetinden Yeryüzüne Gelen G 

» UMMO Planetinden Gelenlerin od mler sUMMO Rehberlerinin İnsanlığa Mesajları, | •ОММО Rehberlerinin Aktardıkları Bilgiler 
«ОММО Planetinin Astronomik Konumu. - 
«ИММО Plonetinin Yeryüzündeki Misyonu, 
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DÜNYA , O, DÜNYA ÖĞRETMENİ 
ÖĞRETMENİ «Dünya Öğretmeni'nin Ceşitli Menkibeleri. 
»Ceşitli Dinlerin Bekledikleri Kurtarıcılar. 
»Kurtarıcı'nın Tanımları ve Kehanetleri., «Папуа Öğretmeni ve Altın Çağ'a Giriş. 
»«Kurtaricı Nereden ve Nasıl Gelecektir. 
«Mesih Kiyamet Günü Öğretmenidir. 


VE 
ALTIN ÇAĞ REHBERLİĞİ 


18.Kitap 25 ТІ. 


LEVİTASYON e Bedenleriyle Yergekimini Yenen İnsanlar. 
e Tarihteki Levitasyon Olay ve Örnekleri. 
г Hindistan'daki Levitasyon Yetenekli Kişiler. 
e Medyomlar ve Levitasyon Fenomenleri. 
e Çeşitli Levitasyon Teknik ve Pratikleri, e Tarihte, Levite Olan Ünlü Azizler, 


YENŞEKİMİNİ 
YENEN INSANLAR 


21. Kitap 30 TL. 


SOVYETLER'DE UFOLOJİ 
UFO • Sovyetler'de UFO Bilimi ve Tarihi, KURAMLARI • Sovyetler'de UFO Kuram ve Yorumları. 
plani « Sovyetler'de UFO Gözlem ve Olayları. 
алыр e Sovyet Bilimcileri ve UFO İncelemeleri. 
e Sovyet Yöneticileri уе UFO Olayları, a Sovyet Kavramları ve UFO Yazıları, 


22 Kitap 30TL. 


ÖDEMELİ İSTEME ADRESİ 


P.K. 1072 — Istanbul 
(P.T.T. masrafı olarak 9 TL'lık pul gönderiniz.) 
(Abone kartı isteyiniz.) 


Barış, özgürlük ve toplumculuk... 

Dünya halklarının en fazla gereksinim duydukları bu kavramların uygulamada ne yazık ki, çoğunlukla tam tersleri olmaktadır. Çünki insanlık bir bütün olarak, amansız bir Karanlık Çağ içerisindedirler. Ve bu Karanlık Çağ, her ışıklı olguyu ve onun teori ve pratiklerini, şu veya bu yolla ve çeşitli derecelerde yozlaştırmakta, amacından uzaklaştırmaktadır. Yeryüzünü ve beşer kitlelerini, kendi malları ve vasıtaları sayan bir takım egoist mi egoist ve demagog ve halk düşmanı yönetici kadrolar, olmadık insanlık suçlarını serbestçe ve rahatlıkla і5- lemektedirler. Yok edilecekli bir döneme yaklaştıkça da, hırçınlıkları öylesine artmaktadır. 


Doğu toplumları, votka, afyon ve düne ай kahramanlık öyküleriyle uyutulmaktalar iken, Batı toplumları da tüketim endüstrileri mamulleri ve bilinen diğer hususlarla dejenere edilip uyuşturulmaktadırlar. Ve bu durum ile kendi iğrenç çıkarlarını sürdüren tufeyli azınlıklar, kuşkusuz, huzur ve sömürülerinin rahatını kaçıracak herşeye düşmandırlar. Fakat onlar yok oluşlarının eşiğine gelmişlerdir, tüm saltanatlarıyla. 


Bu yapıtla şu hususlara ilişkin bilgi edinebilirsiniz : 


Sovyetler Birliği'nde UFOloji Kongreleri, Sovyetler Birliği'nde UFOloji Bilim Adamları, Sovyetler Birliği'nde UFOloji ve Yöneticiler. 


Ünlü Sovyet Bilimcileri ve Uzaylılar Sorunu. 
Ünlü Sovyet Bilimcileri ve Çeşitli Yorumları, Ünlü Sovyet Bilimcileri ve UFO Olay Etüdleri. 


30 TL. 


